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Laat die Geest maar waaien
In mijn overweging op zondag 23 april had ik gekozen voor een lezing uit het 
boek Koningen. Dat gaat over de profeet Elia die in een grot verbleef  en daar 
eerst met een aardbeving, daarna met een reuze storm en als klapstuk met een 
vuurbal te maken kreeg. Maar gelukkig werd dat natuurgeweld met een zachte 
bries afgerond. Dan pas durft Elia zich opgelucht buiten de grot te begeven. 
Je voelt met hem mee: een verfrissende luchtstroom na een benauwende atmosfeer.

Ik zat zo te mijmeren wat die schrijver nou eindelijk met dat verhaal wilde 
duidelijk maken. Waarom koos hij voor deze beelden. Wie of  wat had hij 

daarmee op het oog? 

Station Zuid
Ik werd aan die overweging herinnerd toen ik een paar dagen geleden, bij het 
verlaten van station Zuid een man luid iets hoorde uitschreeuwen. 
Ik verstond hem niet maar het witte hesje dat hij droeg maakte het me 
duidelijk. In rode dikke letters was zowel op de rugzijde als borstzijde te lezen: 
‘Vreest God, bekeert u van uw zonden’.

Angstzaaier
Ik had medelijden met de man. “Daar heb je weer zo’n angstzaaier”, moest ik 
meteen denken. Die waren er al in de tijd van Elia ook. Die zijn er de eeuwen door 
altijd geweest. Op eigen initiatief  of  namens een club, kerk of  louche vereniging 
die daarmee inspelen op de angst en onzekerheid van de goedgelovigen! 
Voor Elia gaat het om de vreugde van een Godsontmoeting en de daarbij 
aansluitende Godservaring. En zo wil hij duidelijk maken dat in dat beangstigende 
God niet zit maar juist in de zachte bries. God is liefde. Dat is zijn duidelijke heel 
geruststellende boodschap!

Gewelddadige verschijnselen
Wat ik zo leuk vind aan dit verhaal is de dubbele bodem die de schrijver hanteert. 
Ik zag in die gewelddadige verschijnselen een schrijver bezig die daarmee instan-
ties en personen op het oog had die de Eeuwige Ene als een gewelddadig wezen 
voorstelden. Om mensen bang te maken en macht over te hebben.
Mensen werden bang gemaakt met hel en verdoemenis, en werden daarmee 
vervreemd van hun liefdevolle en positieve talenten. Seksualiteit werd verdacht 
gemaakt. Mensen werden opgeknoopt in regeltjes en voorschriften. Werden 
afgeleid van de roeping waar het helemaal om gaat: samen werken aan het 
visioen van vrede.

Vitaliteit en creativiteit
De bries die Elia deed herademen is de Geest van vitaliteit en creativiteit die 
voor ons bestemd is en waarmee we nu weer zonder angst verder kunnen gaan.
Goed dat we Die er weer eens nadrukkelijk bij halen want een frisse Wind 
kunnen we best wel weer erg goed in deze tijd gebruiken!

Zalig Pinksteren dus allemaal!

● Harris Brautigam

Nr 3 - 25 mei 2023  
Volgend nummer verschijnt op 13 juli
Deadline kopij: zondag 2 juli
Adresseer aan: info@deduif.net, betr.‘kopij HGL’

Vieringen en voorgangersrooster  
Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

 28  mei Pinksteren, Henk Kemper
 4 juni Gastvoorganger Catrinus Mak
 11 juni Gastvoorganger Jan Andreae
 18 juni Natasja Bakker
 25 juni Jan Meijer
 2 juli Diana Vernooij
 9 juli Noud-Lodewijk van Poppel
 16 juli Hans Ernens

Het actuele voorgangersschema is te lezen 
op www.deduif.net

Geluid en Zoomregistratie
Elke zondag: Erwin geassisteerd door Marc
 
Agenda 
Van 23 juli  t/m 3 augustus zijn er geen 
zomervieringen in De Duif, wel zondagse 
Zoom-bijeenkomsten. Deze krijgen een 
informeel karakter. Over de vorm wordt 
nog nagedacht. Meer daarover in het Het 
Groene Licht van 13 juli.
Suggesties zijn welkom via info@deduif.net

Kerkruimte inrichten & sluiten
 28  mei Natalie Natalie
 4  juni Niet bekend Niet bekend
 11  juni Niet bekend Niet bekend
 18  juni Sabine en Fred Henk
 25  juni Carla en Carl Natalie
 2 juli Ad  Ad
 9  juli Natalie Natalie
 16 juli Sabine en Fred Natalie

Ben je verhinderd, ruil dan zelf... 
...en geef dan ook aan mij door wie er voor 
jou in de plaats zal komen. 
● Natalie Hakhoff

Meehelpen inruimen en afsluiten? Alle han-
den zijn welkom. Meld je bij Natalie.

mailto:info@deduif.net
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Colofon
Het Groene Licht is een uitgave van 
de Stichting De Duif. 
Verantwoordelijk voor de inhoud 
is de redactie: Hans, Rui, Hortense, 
Ellen en Angela. 
Indeling: Freek van der Marck. 
Eindredactie en -vormgeving: 
Fred Vos
HGL is onder andere een podium voor 
discussie. Ingezonden stukken zijn 
welkom, maar de redactie behoudt 
zich het recht voor van niet plaatsen 
en inkorten.

Adressen
●  Stichting De Duif
● Oecumenische Basisgemeente De Duif
● Stichting tot Beheer van De Duif
● Redactie Het Groene Licht 

Postadres: Utrechtsedwarsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: info@deduif.net
website: www.deduif.net

● Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD 
Amsterdam

 Telefoon:  06 45949624
  Bank: NL20 RABO 0173 6297 92

Hoe word ik aangeslotene?
 Wie zich met de 

Duifgeloofsgemeenschap verbonden 
voelt, kan zich melden bij het bestuur 
met het verzoek in het register van 
Aangeslotenen te worden opgenomen. 

Aangeslotenen kunnen onder meer 
participe-ren in de democratische 
besluitvorming. Van hen wordt actieve 
deelname  verwacht.

Jaardoel - maandcollecte
2023 - De Duif 50 jaar
2022 - Hart voor Tanzania
2020-2021 - Liliane Fonds
2019 - Hospice daklozen Centraal Azië
2018 - Stichting Paballong HIV/AIDS
2017 - Kinderen van de voedselbank 
2016 - Liefdevolle massage bij kanker 
2015 - The Dreamcatcher Foundation.
2014 - Hospice Kuria 
2013 - De Regenboog Groep
2012 - Voedselbank Amsterdam
2011 - Karos en Kambro, Z-Afrika
2010 - Stg. Adopteer een Vroedvrouw
2009 - Sundjata, Dakar, Senegal

De 7 vragen aan...
Vroeger kende ‘iedereen iedereen’ in de Duif. Nu is dat niet meer zo. 
Er komen mensen bij en er gaan er wel eens weg. Sommigen ken je bij naam, 
anderen alleen van gezicht. 
Dit keer stelde de redactie de bekende zeven vragen aan ...

Hoe kwam je in de Duif terecht, wanneer en waarom in de Duif?
> Kerstnachtdienst 2011. Deze dienst al in verschillende kerken bezocht. 
Pas nadat we de Duif  hadden bezocht voelden wij ons daar thuis en zijn daarna 
iedere zondag gegaan.

Wat vind je leuk of bijzonder van onze vieringen of mis je iets?
> De verschillende voorgangers , de mooie teksten en het koor. De vrijheid het 
geloof  op eigen manier te beleven.

Wat neem je mee of blijft je bij ná een viering in de Duif?
> De overdenkingen, de teksten van de liederen en gebeden. Het samenzijn, 
de ontmoetingen

Wat zijn jouw favoriete liederen, hebben zij een specifieke betekenis voor je?  
> ´Hoor je mij `vind ik mooi om te zingen met de tekst “ Mijn hart klimt in mij, 
mijn hart wordt wijd”. Het lied `Dieper dan de brandhaard`, de opbouw van het 
arrangement vind ik prachtig.

Lees je het HGL? 
En wat zou je leuk/ belangrijk vinden om te lezen of eventueel te schrijven?
> HGL lees ik altijd. 
De persoonlijke stukjes vind ik het leukst. De rubriek wie wanneer de kerk in-
richt vind ik niet nodig, klopt ook vaak niet, doordat er regelmatig wordt geruild. 
De verjaardagslijst, daar staan mensen op waarvan ik denk dat zij dat helemaal 
niet op prijs stellen.

Heb je zelf ideeën hoe we weer wat meer mensen in de Duif zouden kunnen 
verwelkomen? 
> Al veel over gediscussieerd, maar we komen daar niet uit.

Wil je verder nog iets aan ons kwijt?
> Elke zondag ga ik graag naar de Duif  om te zingen , luisteren en te ontmoeten.

Liesbeth Broekhoff
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in memoriam Huub Oosterhuis
Een moment, om stil te staan bij het overlijden van Huub Oosterhuis.

Ook vandaag zullen we weer vele liedteksten 
van hem zingen. Huub Oosterhuis een man die 
ook ons - oecumenische gemeenschap - in zijn 
taal, in zijn vindingrijkheid, in zijn eenvoudige 
en doorvoelde woordenschat, heeft aangezet 
en gesteund bij het vinden van een weg naar 
De Liefde, naar U God, ‘Ik-Zal-Er-Zijn’. 
Uit zijn literaire oeuvre heeft onze gemeenschap 
rijkelijk geput en gezongen. 
Lieve God, we zijn U dankbaar voor wat Huub 
Oosterhuis aan ‘vertaalde Liefde’ in de wereld 
heeft gezet. 
De Duif  is schatplichtig aan deze religieuze 
taalkunstenaar. 
Zijn woordenschat versterkte ons zelfbewustzijn 
en moedigde ons aan om door te gaan op het 
pad naar zelfstandigheid.  
Met respect, vreugde en verwondering zullen 
wij zijn zo rakende woorden blijven uitspreken 
en vooral ook blijven zingen.

● Noud-Lodewijk van Poppel

De viering van 7 mei 2023
Kleinschalig maar intens
Geen koor, klein aantal deelnemers, 
in het begin haperende techniek.
Een ramp? Welnee!
Ik voelde een sfeer van saamhorigheid 
en kameraadschap. Ook konden we veel 
opsteken van de door Ellen gelezen 
teksten en de inleiding en overweging 
van Diana. 
Vooruitlopend op Pinksteren besprak 
zij de door Jezus beloofde komst van 
de Geest van Waarheid en Troost. Ze 
trok een mooie parallel met het leven 
en de uiteindelijke  verlichting van de 
Boeddha. 
De conclusie was: laat de Geest in je toe 
en handel er dan ook naar.

De muzikale intermezzo´s waren goed 
gekozen, evenals de gebeden. Ik was 
blij aanwezig te kunnen zijn en hoop 
nog vele vieringen bij te wonen, met of 
zonder koor.
● Lida Albers, “oude Duif ”

Beste Duiven, 
In de VA van april hebben we als bestuur met elkaar onder andere gesproken 
over de feestelijkheden, die kunnen gaan komen met ons 50-jarig bestaan, en 
ook over onze zorgen met betrekking tot de financiën van de Duif.

Met betrekking tot de feestelijkheden zijn diverse Duiven achter de schermen 
actief  om het geheel volgend jaar tot een onvergetelijke dag te maken. Als 

je hier meer over wil weten, kun je terecht bij Ellen, Hans, Rui en Angela.

In de financiën zijn onze belangrijkste kostenpost de huur van de Duif. Sinds 
dit jaar betalen we een vast bedrag per dagdeel, en dat is € 365,- per keer. Om 
die reden hebben we witte donderdag en goede vrijdag dit jaar al op een andere 
manier ingevuld. En het bestuur is in gesprek met de voorgangers om ook te 
bespreken of  we ook in de zomerperiode een aantal zondagen alleen via Zoom 
zullen doen.

Gelukkig hebben een aantal Duiven ook op een andere manier al van zich laten 
horen door hun maandelijkse bijdrage te verhogen of  door op zondag via de 
schaal of  de qr-code een tientje of  meer te doneren . Dit geheel heeft als resultaat 
gehad over de eerste vier maanden van dit jaar, dat we nu nog geen groot tekort 
hebben. We moedigen iedereen aan om naar eigen vermogen mee te doen om 
onze Duifvieringen nog jaren voort te kunnen zetten.

Tot slot, zoals velen al weten, heeft Liesbeth haar taken in het bestuur neer 
moeten leggen vanwege haar gezondheid. We zijn blij dat Fred, Natalie, Erwin 
en Ineke in een gezamenlijke inspanning al haar werk hebben overgenomen voor 
de korte termijn. Voor de langere termijn is hier wellicht versterking nodig. 
Daar zullen we in de VA met elkaar over spreken.

● Het bestuur van De Duif,
Ellen, Henk, Natalie en Helma

Bidprentje, verspreid na de afscheidsviering. 
Portret van Oosterhuis, met een van zijn gedichten.
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We liepen op Goede Vrijdag een passie-
wandeling in stilte door Amsterdam. 

We waren bereid het lijden onder ogen te 
zien dat plaats gevonden heeft in deze stad 
en we zien ook de plekken van de veerkracht 
van het leven.

Noud-Lodewijk van Poppel en ik waren de voorgangers in 
deze stiltewandeling op Goede Vrijdag.  De Duif  was het 
vertrekpunt en we kwamen aan op het plein bij de Oude 
Kerk, waarna we nog een drankje dronken met elkaar in het 
Proeflokaal. In stilte liepen we door de stad. We stonden 
bij verschillende plekken stil en benoemden het lijden in 
de stad om het onder ogen te 
zien en te erkennen. Dit is een 
samenvatting van de wandeling.

Bij de start voor De Duif lazen 
we deze tekst: 
Mattheus 27, 27-31: 
“Toen namen de soldaten van 
de stadhouder Jezus mede naar 
het gerechtsgebouw en riepen de 
gehele afdeling bij Hem samen. 
En zij trokken Hem zijn kle-
deren uit en deden Hem een 
scharlaken mantel om; ook 
vlochten zij van doornen een 
kroon en zetten die op zijn 
hoofd en gaven Hem een riet in 
zijn rechterhand. 
“Toen vielen zij voor Hem op 
de knieën en spotten, zeggende: 
Wees gegroet, gij Koning der 
Joden! En zij spuwden naar 
Hem en namen het riet en sloe-
gen Hem ermede op het hoofd. 
“En toen zij Hem bespot had-
den, trokken zij Hem de mantel 
uit en deden Hem zijn klederen aan en zij leidden Hem 
weg om Hem te kruisigen.”

Onze tocht ging langs het Nationaal Holocaust Monu-
ment waar we stil stonden bij het grote lijden van de stad 
en het land en Europa, de moord op 6 miljoen Joden in 
de 2e Wereldoorlog. In totaal zijn er ongeveer 104.000 
Nederlandse joden omgekomen door de Holocaust. Van 
de 80.000 joden die uit Amsterdam werden gedeporteerd, 
stierven er 60.000, meer dan de helft dus van de vermoorde 
joden van Nederland. 

Via het Jonas Daniël Meijerplein – waar we de Februari-
staking tegen de Jodenvervolging bij de Dokwerker 
herdachten, liepen we naar het Joods Museum om de vele 
namen op de Stolpersteine te lezen die voor de huizen in 
de stoep waren gelegd van slachtoffers van het nationaal-
socialisme die weggevoerd waren uit hun huizen. Er zijn 
Stolpersteine in minstens 1.200 plaatsen in 23 Europese 
landen. In Amsterdam zijn er door de stad heen op dit 
moment 650 Stolpersteine van de totaal 75.000 stuks in 
Europa.

Het wat verscholen beeld van de Homeless Jesus laat 
Jezus als dakloze zien. Het staat in de luwte bij de Mozes 

en Aäronkerk. Bij dit beeld 
lazen we de volgende tekst uit 
Mattheus 25: 35-40: 
“Toen ik honger had, gaven jullie 
mij te eten. Toen ik dorst had, 
gaven jullie mij te drinken. Toen 
ik een vreemdeling was, namen 
jullie mij in huis. Toen ik naakt 
was, gaven jullie mij kleren. 
Toen ik ziek was, zochten jullie 
mij op. Toen ik gevangen was, 
kwamen jullie naar mij toe.(…) 
Elke keer dat jullie iets goeds 
deden voor één van mijn broe-
ders of  zusters, deed je iets 
goeds voor mij.”

We liepen door de Nieuw-
marktbuurt, de buurt in 
Amsterdam die ernstig geteisterd 
uit de Tweede Wereldoorlog 
tevoorschijn kwam vanwege 
de deportatie van de joodse 
bevolking. Tot ver na de oor-
log herinneren de open gaten 
tussen de dan nog overeind 

staande huizen aan deze tragedie. We gedenken de strijd 
om de wederopbouw van deze verpauperde buurt in de 
jaren zestig als de bevolking en krakers zich verzetten 
tegen het plan van de gemeente om de vierbaansweg 
vanaf  het Jonas Daniël Meijerplein dwars door de buurt te 
trekken, boven een metro van de Bijlmer naar het Centraal 
Station. Dankzij de rellen zijn na de bouw van de metro de 
huizen herbouwd in het oude stratenpatroon en kwam er 
geen doorgetrokken snelweg.  

De Nieuwmarktbuurt is ook de buurt van de drugs-
verslaafden in de jaren ’70. We lopen langs een gebruikers-

Passiewandeling in stilte
Over de viering van Goede Vrijdag 2023 - door Diana Vernooij 

Gewandelde route en stopplekken



ruimte waar sinds de jaren ’70 al een zogeheten “spuitenomruil” 
is om de hiv-besmettingen in te dammen. De Chinezen 
(vaak de stokers van de zeevaart) die zich in deze buurt ge-
vestigd hadden, hadden het opiumschuiven meegenomen. 
De Chinese maffia uit Hong Kong en Singapore brachten 
in 1972 hele goedkope heroïne op de markt. Het was in 
die tijd nog goedkoper dan hasj, speed 
en opium. Hierdoor raakten in zeer 
korte tijd zeer velen verslaafd. In 1980 
had alleen Amsterdam al ruim 10.000 
heroïne verslaafden. Veel vrouwen 
prostitueerden zichzelf  op straat om 
aan geld te komen voor heroïne. Veel 
verslaafden stierven aan een overdosis. 
In 1985 bleek ook nog eens dat door 
spuiten hiv overgedragen kon worden. 
Door de verloedering, ziekten, overdos-
es en verslaving kreeg heroïne een zeer 
negatief  imago. De populariteit onder de jongeren nam 
snel af  en er kwamen bijna geen nieuwe heroïnegebruikers 
meer bij. De heroïneverslaafde van nu is vergrijst. 

We lopen langs het pand dat voorheen bewoond werd door 
de zusters Augustinessen, die 58 jaar aanwezig waren 
(tot 2020) in de rosse buurt. Zij vingen heroinehoertjes op 
en andere prostituees met soep en hulp. 

De tocht eindigde op het Oudekerksplein  waar het Breast-
plate sculpture anoniem is geplaatst. Het PIC, het Prostitutie 
Informatie Centrum, geeft  informatie, voorlichting en 

rondleidingen over sekswerk op de Wallen in Amsterdam. 
Het PIC is opgezet in 1994 door ex-sekswerker Mariska 
Majoor. Zij zorgde ook voor het enige standbeeld in de 
wereld voor sekswerkers: Belle - (2007) gemaakt door de 
Els Rijerse. Op het beeld staat een tekst die pleit voor: 
“Respect sex workers all over the world”. 

Hier luisteren we naar het laat-
ste deel van het passieverhaal uit 
Mattheus 27, 45-51, 54:
“En van het zesde uur af  kwam er 
duisternis over het gehele land tot 
het negende uur. Omstreeks het 
negende uur riep Jezus met luider stem, 
zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? 
Dat is: Mijn God, mijn God, waarom 
hebt Gij Mij verlaten? 
“En sommige van de omstanders, dit 

horende, zeiden: Hij roept Elia. En terstond liep een van 
hen toe en nam een spons, drenkte die met zure wijn, stak 
ze op een riet en gaf  Hem te drinken. Maar de anderen 
zeiden: Stil, laat ons zien, of  Elia komt om Hem te redden. 
Jezus riep wederom met luider stem en gaf  de geest.
“En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van 
boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de 
rotsen scheurden. De hoofdman en zij, die met hem Jezus 
bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en 
zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een 
Zoon Gods.”

�

Ex-sekswerker 
Mariska Majoor zorgde 

voor het enige standbeeld 
in de wereld voor 

sekswerkers: 
Belle - (2007)

Stopplek ‘De Dokwerker’, Jonas Daniël Meijerplein


