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Dagthema: De belofte van de Geest van Waarheid 
 

Overweging 7 mei  

Voorganger: Diana Vernooij, lector: Ellen Tiggelaar – de Jong 
 

“…Wat in ons wil iets doen? Reageren we vanuit onze instincten, verstart er iets in ons  

of grijpen we snel naar iets? Is je neiging dus een onderbuikreactie van afweer of grijpen? 

Dat herken je als een reactief patroon, als een reactie in je van afkeer.  

Niet doen, tel nogmaals tot 10...” 
 
 

Openingstekst Johannes, 16: 7- 8 
 

“Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik 

ga, want als ik niet ga zal jullie helper, 

de Heilige Geest (de pleitbezorger / de 

troosttoeroeper) niet bij jullie komen, 

maar als ik weg ben, zal ik jullie de Geest 

van Waarheid zenden.  

Wanneer Z/Hij komt zal Z/Hij de wereld 

duidelijk maken wat zonde, 

gerechtigheid en oordeel is.” 

 

Lied: Licht dat ons aanstoot  

Leoni Jansen ; Koor van Dre Duif 

https://www.youtube.com/watch?v=hK0OWkavEgQ 
 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

Voortijdig licht waarin wij staan 

Koud, één voor één en ongeborgen, 

Licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

Zo zwaar en droevig als wij zijn 

Niet uit elkaars genade vallen 

En doelloos en onvindbaar zijn. 
 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 

Aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

Draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

Of ergens al de wereld daagt 

Waar mensen waardig leven mogen 

En elk zijn naam in vrede draagt. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hK0OWkavEgQ
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Alles zal zwichten en verwaaien 

Wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

En van ons doen geen daad bekijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

Zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

Licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Welkom en inleiding 
 

Goedemorgen lieve mensen, van harte welkom, hier in de Duif en thuis voor de buis. 

Het is voorjaarsvakantie, we zijn met goede moed en met een kleine groep. Geen 

koor vandaag, en dus heb ik de gelegenheid te baat genoten weer eens prachtige 

muziek en beelden voor jullie van internet te halen.  

We zongen het beginlied mee met Leoni Jansen en het eindlied zingen we met ons 

eigen koor op cd – dat zijn 2 bekende liederen van christelijke traditie. De andere 

muziek heb ik gekozen uit joodse, islamitische en boeddhistische tradities én ik heb 2 

liederen gekozen die door muzikanten uit hele wereld zijn opgenomen.  

Tijdens de doorloop van de viering, die we als voorganger altijd met de onvolprezen 

Erwin doen, kwam ik erachter dat ik een lied niet goed heb geplaatst. Verbaas je dus 

niet als je straks 2 liederen ziet verruild, vóór de overweging komt het lied 

Clandestino, dat gaat over mensen zonder papieren, en tijdens breken en delen het 

lied Allah van Youssou N’Dour, zonder beelden.  
 

We bevinden ons in het kerkelijk jaar tussen Pasen en Pinksteren. Pinksteren is 

welbeschouwd een belangrijker feest dan Kerstmis en Pasen – op Pinksteren vieren 

we dat de mensheid verlost is, dat De Heilige Geest tot ons is gekomen en vooral: in 

ons, in ieder van ons. In onze openingstekst zegt Jezus (volgens Johannes dan) dat 

het goed is dat hij gaat omdat er dan een helper kan komen, de Heilige Geest, de 

Geest van Waarheid, de Pleitbezorger, de Adem van God, of de Troosttoeroeper, zoals 

in de Naardense bijbel is vertaald. Allemaal namen voor de helper die Jezus ons 

belooft te zenden, de helper die verbeeld wordt als een duif die neerdaalt of sterker 

nog als een Heilig Vuur dat de leerlingen met Pinksteren zal gaan bezielen.  
 

Twee dagen geleden, op 5 mei, was het Vesak, hét grootste Boeddhistische feest, en 

bij Boeddhisten vallen Pasen en Pinksteren wél op dezelfde dag én kwam Kerstmis er 

ook nog eens bij. Op Vesak worden namelijk geboorte, verlichting en sterven van de 

Boeddha gevierd. Het was voor mij de reden om een tekst van de Boeddha naast die 

van het oecumenisch leesrooster van vandaag te zetten. Want die Geest, die is niet 

beperkt tot de christelijke zielen, en ze is ook niet beperkt tot gelovigen van na het 
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jaar ’33. De Heilige Geest daalt bij iedereen neer, gelovig of niet en dus ook niet pas 

na Jezus’ dood. De Geest die waait wanneer en waar zij wil.  
 

Wij gaan er een mooie viering van maken, dat wensen Ellen en ik iedereen toe.  

 

Gebed om vergeving  
 

Soms vluchten we, 

vluchten we van onze medemens en van jou, God, 

vergeten we het verdriet van de anderen, 

vluchten we van onszelf, 

vergeten we ons ware bestaan. 
 

Zoeken we licht, 

vergeten we de ander in de duisternis. 

Zoeken we liefde, 

laten we de ander verkommeren. 

Zoeken we tijdsbesteding 

en rennen aan onszelf voorbij. 
 

Krachtige en Tedere, 

vergeef ons onze kleinmoedigheid 

en steun ons. 

opdat we kunnen leven 

met open ogen en open armen. 

 

Higher Ground – Stevie Wonder, Playing for change 

gespeeld en gezongen door mensen over de hele wereld 

https://www.youtube.com/watch?v=3hGSqqhhokE  
 

Hoger, ja. 

Laat niemand je naar een laag niveau meenemen 

Blijf gewoon doorgaan en doorgaan  

totdat je hoger grond bereikt. 

 

1e lezing: Vatthupama-Sutta MN 7 - de Boeddha 
 

Eens verbleef de Verhevene in Savatthi, in het Jetavana, het park van Anathapindika. 

Bij die gelegenheid nu zat de brahmaan Sundarika-Bharadvaja niet ver van de 

Verhevene. Toen sprak deze de volgende woorden tot de Verhevene:  

“Gaat de heer Gotama naar de rivier de Bahuka om te baden?” 

“Wat moet je met de rivier de Bahuka? Wat zal de rivier de Bahuka uitrichten?” 

https://www.youtube.com/watch?v=3hGSqqhhokE
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“De rivier de Bahuka, heer Gotama, wordt door veel mensen beschouwd als 

bevrijding verlenend, als verdienste verlenend en veel mensen wassen hun slechte 

daden weg in deze rivier.” 

Toen sprak de Verhevene de volgende woorden:  

“In de Bahuka of in een andere rivier reinigt de dwaas zich niet van duistere daden, 

ook al springt hij er voortdurend in. Wat kan de Bahuka of een andere rivier 

uitrichten? Immers zij kunnen een boosdoener of een haatdragende man, die kwaad 

gedaan heeft niet reinigen. Het is hier, brahmaan, dat je moet baden: ontwikkel 

vredigheid tegenover alle wezens. Als je niet liegt, als je geen levend wezen schaadt, 

als je niet neemt wat niet gegeven is, gelovig bent, niet gierig, wat zou je dan in de 

Bahuka gaan doen?” 

 

2e Lezing: Uit de brief van Jakobus 1,19-25 
 

Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te 

luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Want de 

woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees 

daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En 

aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.  

Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want 

wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht 

waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij 

wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen spiegelt in de 

volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en 

vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat 

hij doet. 

 

Clandestino – Manu Chao, playing for change   

gespeeld en gezongen door mensen over de hele wereld 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm0hI0aJanc 
 

Ik ga alleen met mijn verdriet 

hardlopen is mijn lot 

om de wet te omzeilen, 

verloren in het hart 

van het grote Babylon 
 

Ze noemen me ‘de illegaal’ 

omdat ik geen papieren heb 

voor een stad in het noorden. 

Ik ging aan het werk 

ik heb mijn leven opgegeven 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm0hI0aJanc
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tussen Ceuta en Gibraltar. 

Ik ben een streep in de zee 

geest in de stad, 

mijn leven is verboden 

zegt de autoriteit. 
 

Ik ben de wetsovertreder 

clandestiene Zwarte Hand 

clandestiene Peruaan 

ondergrondse Afrikaan 

illegale marihuana 
 

ondergrondse Algerijn 

ondergrondse Nigeriaans 

clandestiene Boliviaan 

illegale zwarte hand. 

 

Overweging 

Er komen geesten over ons. Dat kennen we allemaal maar al te goed, al noemen we 

het niet zo. We kunnen bezeten zijn van iets of we kunnen het niet nalaten om steeds 

weer bepaalde gedachten te herhalen. Vooral ’s nachts kunnen ze ons komen lastig 

vallen, maar ook overdag kunnen we bevangen worden door emoties en alle 

bijbehorende gedachten.  
 

Wij kennen ongeduld en woede, we kennen jaloezie en verlangen. We kennen ook 

bezieling en een kracht die ons inspireert om aan de slag te gaan. We kunnen scherp 

zijn en helder of we vliegen uit de bocht in te groot enthousiasme. Er kunnen dus 

vele geesten in ons varen.   
 

In de bijbel heet het dat onreine geesten bezit kunnen nemen van iemand. We 

kunnen ook lezen dat de geest van God zélf iemand aanspoort zich ergens voor in te 

zetten. En hier, vandaag, wordt de komst van de Heilige Geest, van de Geest van de 

Waarheid aangekondigd door Jezus: “Als ik weg ben, zal ik jullie de geest van 

Waarheid zenden.” 
 

Vandaag bevinden we ons in de tussentijd tussen Pasen en Pinksteren. De leerlingen 

zitten nog bij elkaar, opgesloten in zichzelf. Er varen nog vele geesten van angst in 

hen. Het zal nog 3 weken duren, een eeuwigheid, voordat het Pinksteren is, het 

moment dat de Heilige Geest doorbreekt in hen. Dan zullen de leerlingen zich gaan 

realiseren dat zij voldoende zijn toegerust om Jezus’ leer uit te dragen, dat zij 

voldoende geïnspireerd zijn.  
 

Het is een waarheid als een koe: Pasen en Pinksteren vallen nooit op dezelfde dag. 7 

keer 7 dagen duurt deze tijd en vandaag zitten we ongeveer in het midden van deze 

tijd. Het duurt nog een tijdje voor het innerlijk licht gaat schijnen bij de leerlingen. 

Eerst is er schrik en het verdriet, de onzekerheid, de verwarring. Zolang het niet tot 
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hen doorgedrongen is dat zij alles wat nodig is al hebben, kan Pinksteren niet 

opbloeien.  
 

De vraag van vandaag is dus hoe wij, net als de leerlingen, kunnen gaan onderscheiden 

welke geest we serieus gaan nemen en welke niet – welke is heilzaam en welke 

onheilzaam. Welke geest in ons nemen we serieus en hoe gaan we handelen. Want we 

hebben altijd een keuze hoe te reageren op wat ons overkomt, daarin ligt onze vrijheid. 

Welke geest in ons is de geest van waarheid, helderheid, inzicht?  
 

Het Pinksteren in het boeddhisme is de dag dat de Boeddha verlichting ervoer, het 

moment dat Siddharta Gotama zich volledig realiseerde wat lijden is en hoe het te 

overwinnen – en vanaf toen wordt hij de Boeddha genoemd, de Ontwaakte. Net als 

Jezus, belichaamde hij zelf die overwinning op het lijden en bracht hij zijn inzichten 

bij de mensen. De Boeddha kwam, net als Jezus, na zijn 30ste jaar tot wasdom. Hij 

onderwees tot zijn sterfbed op zijn 80ste. Hij had dus heel wat meer jaren de tijd om 

uit te leggen waarvoor Jezus de Heilige Geest moest zenden naar de mensen.  
 

Deze week werd Vesak gevierd, de verlichting van de Boeddha, de weg die hij ging 

voor hij zover was en het totaal van zijn leven. Net als Jezus wees hij geen opvolger 

aan. Ook Boeddha zei: mijn leer is jullie genoeg. Als je het besef hebt, het inzicht in 

wat ik jullie leerde, dan heb je de geest van verlichting in je, die je zal leiden.  

Van Boeddha gaan verhalen over hoe zijn leven voor zijn verlichting was. Van Jezus 

weten we niet hoe hij zijn tijd heeft doorgebracht voordat hij gedoopt werd aan de 

Jordaan. We kennen zijn pad niet, zijn worsteling om de messias te worden die met al 

zijn inzichten verlossing bracht en een beweging op gang wist te brengen. We kennen 

alleen zijn worsteling in de woestijn, direct na zijn doop en de bevestiging van 

Johannes dat hij het is die de mensen met de Heilige Geest en met vuur zal dopen.  
 

Jezus heeft zijn visie niet zo systematisch uitgewerkt als de Boeddha, hij kreeg 

daartoe de tijd niet, maar verwijst met zijn verhalen naar een soortgelijk pad. Hij 

beloofde dat de Heilige Geest zou komen, in ons neergedaald als vuur en kracht. In 

de Johannestekst die we lazen staat het verwoord als dat Jezus móet sterven, opdat 

de Heilige Geest in de volgelingen kan neerdalen. Laten we dat vooral met een korrel 

zout nemen, dat ‘moeten’ sterven van Jezus. Maar het is logisch dat de leerlingen 

moeite hebben zelf leraar te worden, zonder de uitleg van hun leraar. Nu, na zijn 

plotse en wrede dood zijn ze verward, de leiding is weg. Nu moeten ze zelf gaan 

beseffen, oordelen en handelen. Het vertrouwen dat zij zelf de liefde kunnen 

prediken, de gerechtigheid onderscheiden en mededogen uitstralen – dat is er nu 

nog niet. Het is een grote overgang van Pasen naar Pinksteren.   
 

Die Geest van Waarheid was er natuurlijk ook al voordat ze met Pinksteren 

neerdaalde op de leerlingen. De Boeddha zocht dezelfde geest, en vond haar 

mediterend onder een boom. Hij noemde haar de Middenweg, wat een radicale 

middenweg is: geen haat, geen begeerte, geen afwijzen en geen toe-eigenen, en de 

ruimte om zelf te onderscheiden wat heilzaam is en wat niet. Die Geest van 

Waarheid, die is er altijd geweest in de geschiedenis, maar ik denk dat ze telkens 

weer moet worden herkend, gevoeld én verwoord. Zoals wij hier en nu proberen 

deze geest te leren onderscheiden in ons dagelijks leven.  
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Ik besefte deze week dat het vuur van Pinksteren hetzelfde vuur is als het vuur van 

de hel. Er is maar één soort vuur. Vuur brandt en zuivert, het smeedt en verheldert – 

er zijn geen sóórten vuur. Maar de omstandigheden van het vuur zijn anders.  

De hel is het vuur dat slechte brandstof heeft, omdat er pijn en lijden is veroorzaakt 

en de mensen het niet onder ogen kunnen zien en voelen. Die hel leeft in het hart 

van de mensen die niet los kunnen komen van agressie en onheilzaam gedrag. Het is 

een vuur dat amper kan zuiveren, dat walmt en verstikt.  
 

Het vuur van de Heilige Geest leeft in de mensen van goede wil. Dat vuur is vol 

zuurstof en helder, het zuivert je van je angsten en zwakheden, het smeedt je als een 

scherp zwaard, verwarmt je ziel door en door en geeft je zo de initiatie om op te staan 

en te doen waar je leven voor bedoeld is.  
 

Dit is het vuur van de Geest van Waarheid dat ons zal duidelijk maken wat recht is en 

krom, wat goed en niet goed is.  Die geest van Waarheid kunnen we zelf leren 

kennen, ook en misschien wel juist nu Jezus er niet meer is. De aansporingen die we 

lezen van de apostel Jakobus zijn er naar:  

- Haast je om te luisteren, wees traag in het spreken. 

- Weest zachtmoedig en leg wangedrag af.  

- Handel naar wat je hebt gehoord en begrepen. 
 

Laten we beginnen met de eerste aanbeveling: haast je om te luisteren, wees traag in 

het spreken. Het kan niet genoeg herhaald worden dat we allemaal te snel reageren, 

vanuit allerlei vooronderstellingen. Hup, we reageren op wat we dénken dat iemand 

zegt of doet of bedoelde. Onze instinctieve buikreacties komen voort uit onze 

angsten of verlangens. Dus wees traag, laat de verwarring toe, durf het niet te weten. 

Wees zachtmoedig, onderzoek en luister.  
 

De laatste aanbeveling van Jakobus is: Handel naar wat je gehoord en begrepen 

hebt. Ja, we moeten handelen, niets doen is geen optie, het helpt je nergens naar 

toe. Maar we moeten niet te snel handelen, niet overhaast reageren. Tel eerst tot 10 

voordat je iets onderneemt.  
 

Wat in ons wil iets doen? Reageren we vanuit onze instincten, verstart er iets in ons of 

grijpen we snel naar iets? Is je neiging dus een onderbuikreactie van afweer of 

grijpen? Dat herken je als een reactief patroon, als een reactie in je van afkeer. Niet 

doen, tel nogmaals tot 10.  
 

Of is het je hart dat je iets ingeeft, ervaar je in je dat warme zich openende hart? 

Stroomt er helderheid en zachtheid mee in wat je wil doen? Dan kun je erop 

vertrouwen dat je spontane reactie heilzaam is.  
 

De Boeddha zegt: ontwikkel vredigheid tegenover alle wezens. Als je niet liegt, als je 

geen levend wezen schaadt, als je niet neemt wat niet gegeven is, gelovig bent, niet 

gierig, dan ben je al zuiver.  
 

Keer je naar je hart, steeds opnieuw, dan weet je altijd wat te doen.  
 

Moge het zo zijn. 
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Lied - Krishna Das - Calling out to hungry hearts 

https://www.youtube.com/watch?v=2wI5zlF2eeQ  
 

Calling out to hungry hearts 

everywhere through endless time: 

You who wander, you who thirst 

I offer you this Bodhi mind. 

Calling all you hungry spirits 

everywhere through endless time. 

calling out to hungry hearts 

all the lost and left behind: 

Gather round and share this meal, 

your joy and your sorrow 

I make it mine.  
 

Oproep aan alle hongerigen geesten, 

doorheen tijd en ruimte: 

Jij, die dwaalt en dorst hebt, 

ik schenk jou deze verlichting.  

Oproep aan alle hongerigen harten, 

allen die verloren zijn en verlaten: 

Kom samen en deel deze maaltijd, 

jullie vreugde en zorgen 

ik maak ze me eigen.  

 

Geloofsbelijdenis  
 

Ik geloof in God,  

de God die de wereld tot leven roept  

en die vraagt om ons antwoord. 

Ik geloof in Jezus, in wie ik de mens herken 

zoals God ons heeft bedoeld. 

Ik geloof in een gemeenschap die, toegerust met de 

kracht van de geest, vrijheid geeft aan mensen. 

En ik weet zeker, dat God dichtbij is  

en dat zij naar ons glimlacht. 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2wI5zlF2eeQ
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Collecte 

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap kosten. In de Duif 

dragen veel mensen bij door middel van een periodieke of jaarlijkse bankafschrijving. 

Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een bijdrage 

doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een standaardbedrag van tien euro is 

ingevuld, dat kun je naar eigen inzicht veranderen.  Hartelijk dank voor je gift. 
 

                                               
  Stichting De Duif  

 

 

 

Youssou N’Dour – Allah – islamitisch   

https://www.youtube.com/watch?v=Y4b2ILlv5Mk   
 

“In alles wat ik doe is de moslim in mij aanwezig. Het beïnvloedt mijn dagelijks 

leven. Het is ook een van de redenen van mijn engagement. Religie zorgt ervoor dat 

ik de dingen doe die ik doe en de dingen laat die niet goed zijn om te doen. Want 

tijdens mijn bezigheden ben ik me constant bewust van mijn geloof als moslim. Ik 

denk dat het heel belangrijk is omdat het mij toleranter maakt. Het maakt dat ik 

beter kan luisteren. Ik denk dat het belangrijk is dat iedere mens in iets kan 

geloven.”  

 

Het hart van de viering – delen met elkaar 

 

De intenties uit het groene boek en van de ‘Thuisduiven’  

 

Voorbeden: 
 

Laat ons dankbaar zijn voor de liefde in ons leven  

die ons hart ons geeft, waardoor we aandacht kunnen hebben voor wie om ons heen 

zijn.  
 

Laat ons bidden  

dat ons hart overstroomt van liefde voor de mensen om ons heen en dat we net 

zoveel liefde voelen voor wie verder weg staan,   

of voor de mensen die we niet kennen  

of die we liever niet willen kennen.   
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y4b2ILlv5Mk
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Laat ons bidden,   

voor onszelf en alle mensen die niet durven kijken naar oorlog en ellende,  

voor ons die liever de ogen sluiten dan niet te weten wat we kunnen doen,  

dat ons hart verzacht, dat we het vuur van de Geest in ons hart ervaren,  

en we durven aanzien wat erkenning nodig heeft.   
 

Laat ons bidden voor mensen die in oorlog leven,   

voor mensen die onderweg zijn, op de vlucht,  

laat ons hart vol respect en mededogen zijn,  

zodat wij naast hen kunnen staan.   
 

Laat ons bidden voor de mensen die daders zijn van geweld,   

die andere mensen kwaad hebben aangedaan,  

mensen die zichzelf niet onder ogen kunnen komen.  

Dat zij de levende God zullen ontmoeten   

die hen stopt, hun hart laat smelten en hen vergiffenis schenkt.   
 

Laat ons bidden dat wij de moed hebben   

om niet te weten wat me moeten doen en toch op weg gaan,  

met de intentie dat iedere stap die we zetten getuigen zal  

van onbegrensde liefdevolle vriendelijkheid.   
 

Laat ons met deze intenties in ons hart naar voren komen om te breken en te delen 

met elkaar van het brood en de wijn die ons verbindt met Jezus en zijn laatste maal 

met ons zijn vrienden.  

 

Tafelgebed  
 

Wij breken en delen,  

wij breken samen brood  

en reiken aan elkaar de beker.  

Dit eeuwenoud gebaar,  

dat aan ons is overgedragen doorheen de geschiedenis,  

herhalen wij vandaag.  

Het is een teken van bevrijding,  

we vieren gemeenschap,  

en belijden gelijkheid en solidariteit.  
 

Een mens gaf ons dit teken,  

Jezus van Nazareth uit Palestina:  

hij nam het brood, de beker.  

Hij sprak tot ons, zijn vrienden en zei:  

leven is delen – en hij gaf ons zijn leven.  
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Wij willen leven in solidariteit 

met armen en verdrukten,  

de verliezers van vandaag.  

Daarom herhalen wij vanmorgen  

dit gebaar van breken en van delen. 

 

Nodiging  
 

Het christelijk visioen dat er meer dan genoeg is voor iedereen  

als wij ons leven breken en delen – dát is het hart van onze viering.  

Dus laten we daarom ons leven, onze liefde, ons geld en onze aandacht delen met 

elkaar en dát doen wat gemeenschappen al eeuwen doen:  

elkaar ondersteunen, bemoedigen en inspireren.  

Laten we het vuur brandend houden: dat vertrouwen in een vrije, in een radicaal 

eerlijke, een líeve wereld.  En komt naar voren en deel brood en wijn met elkaar, 

want iedereen is genodigd, en niemand is uitgezonderd. Kom en deel je leven met 

ons allen.  

 

Delen van brood en wijn  

“heilig vuur”  

 

Helmut Eisel - Raphaels Freilach – joods  

https://www.youtube.com/watch?v=qLpz9FtUI7Y 

 

Onze Vader       (uit het Nieuw Zeelands Liedboek) 
 

Eeuwige Geest, Schepper van de aarde, 

drager van pijn, gever van leven,  

bron van alles wat is en zal zijn, 

Vader en Moeder van ons allen, 

liefhebbende God, in wie de hemel is: 
 

De heiliging van uw naam weerklinke door het heelal. 

Moge de weg van uw gerechtigheid worden gevolgd  

door de volkeren van deze wereld, 

uw hemelse wil worde gedaan door al wat geschapen is. 

Uw rijk van vrede en vrijheid sterke onze hoop, 

en moge het komen, uw rijk op aarde. 
 

Met het brood dat we vandaag nodig hebben – voed ons, 

voor de wonden die we elkaar toebrengen – vergeef ons,  

in de tijd van verleiding en verzoeking – sterk ons, 

https://www.youtube.com/watch?v=qLpz9FtUI7Y
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voor beproevingen die niet te verdragen zijn – bewaar ons. 

uit de greep van alles wat kwaad is – bevrijd ons, 

Want U regeert in de glorie van uw kracht die liefde is, 

nu en voor altijd.  Amen. 

 

Mededelingen 

 

Slotlied: Onze vader verborgen   H. Oosterhuis / T. Lowenthal;  Koor van De Duif 
 

Onze vader verborgen  

uw naam worde zichtbaar in ons 

uw koninkrijk kome op aarde 

uw wil geschiede,  

een wereld met bomen tot in de hemel,  

waar water schoonheid, en brood  

gerechtigheid is, en genade –  

waar vrede niet hoeft bevochten  

waar troost en vergeving is  

en mensen spreken als mensen  

waar kinderen helder en jong zijn,  

dieren niet worden gepijnigd  

nooit één mens meer gemarteld,  

niet één mens meer geknecht.  

Doof de hel in ons hoofd  

leg uw woord op ons hart  

breek het ijzer met handen  

breek de macht van het kwaad.  

Van U is de toekomst  

kome wat komt. 

 

Zegenbede  

 

Dan zijn we nu aangekomen bij het slot van de viering, de zegen die we vragen voor 

vandaag, de komende week en alle dagen van ons leven: 
 

Moge de Krachtige en Tedere bij ons zijn  

vandaag en alle dagen van ons verdere leven.  

Moge zij onze ogen en onze armen openen  

opdat wij zonder oordelen en met hart vol vuur  

ons leven leiden vanuit aandacht en openheid.  
 

Moge de weg ons tegemoet komen,  
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de wind in onze rug zijn  

en de zon op ons gezicht schijnen.  

Moge ons diepste wezen,  

God in ons leven,   

ons daarbij altijd zeer nabij zijn.   
 

En een fijne zondag allemaal. 

 


