
Het GroeneLichtSinds
  1974

Berichten uit de Oecumenische basisgemeente De Duif ● Verschijnt 7 maal per jaar ● Redactieadres: Utrechtsedwarsstraat 7, 1017 WB  Amsterdam ● info@deduif.net ● www.deduif.net ● ) 06 45949624

********************************************************************
Het Groene Licht en alle overwegingen zijn als PDF beschikbaar op www.deduif.net  

*******************************
Verder in dit nummer 

�  De 7 vragen aan...
�  Vakantie in Nederland
�  De viering van 25 juni
�  In memoriam Liesbeth Broekho�
�  Auschwitz - Wat dapper van je!

Nat houden en erbij blijven
Loes, mijn lief, kreeg van haar oudste zus een zakje met zonnebloemzaadjes. 
Heel kleine vliesjes. Je niest ze zo weg. Zo kwetsbaar en nietig. Het moesten 
zonnebloemen worden, had haar zus gezegd. Veel water en ruim aarde geven, 
luidde de opdracht erbij.
Zo gezegd, zo gedaan, en warempel: 
met het opkomen van het groen gedoe 
slonk mijn scepsis en groeide mijn 
bewondering voor de groeikracht 
van het nietige zaadje. En nu staat 
er op ons balkon ’t wonder van een 
stralende zonnebloem!
Een kwestie dus van goed verzorgen 
én erbij blijven!

Van Dick Swaab een arts en neuro-
bioloog bekend om zijn specialisme 
als hersenonderzoeker, - hij is inmid-
dels al lang met pensioen denk 
ik - las ik lang geleden ergens de 
volgende anekdote.
Er werd hem gevraagd:  ‘Stel dat 
je God één vraag mag stellen, wat 
vraag je dan?’ Hersenonderzoeker 
Dick Swaab, een overtuigd atheïst, zou God, als die toch bleek te bestaan, als 
antwoord allereerst zijn excuses aanbieden voor zijn ongeloof  en vervolgt dan: 
“Vervolgens zou ik Hem vragen mij te vergezellen naar een plek waar ik alleen 
nooit naar toe zou durven: Auschwitz. En vragen: Waarom?” 

Dit klonk mij als een verwijt: Waarom liet je zo’n massamoord zoiets misdadigs 
toe? En toen ik het las moest ik ook meteen denken aan dat liedje dat in de jaren 
’60 in de kerk ook veel gezongen werd: ‘waar blijft u met uw wonderen’? Ook 
een vorm van een zacht verwijt. Waarom doet God niets tegen het onrecht?

We voelen onze onmacht. Onmacht en angst om al het onheil dat mensen 
elkaar aandoen en dreigen aan te doen. We voelen ons te klein voor die grote 
problemen! En dat klopt ook! Maar daar ligt ons werkterrein ook niet! We 
moeten ons niet vertillen! 
Het ligt heel concreet vóór ons als die kleine zaadjes, maar dan van rechtvaardigheid 
doen, liefde geven, hulp bieden, elkaar inspireren. Kortom ‘de naaste zien’! 
Gewoon een kwestie van nat houden en erbij blijven, eigenlijk!

Ga lekker op vakantie, geniet van het mooie en goede wat er is en wat we 
tegenkomen. Kom weer veilig thuis. En hopelijk zijn kleine ideetjes als stralende 
zonnebloemen uitgegroeid waar we mee verder kunnen!

● Harris Brautigam

Nawoord
Ik draag dit verhaal op aan Liesbeth Broekhoff. Ik moest steeds aan haar denken 
toen ik deze column schreef. Ik ben dankbaar dat ik meerdere malen met haar samen in een 
zondagsdienst mocht voorgaan.

Nr 4 - 13 juli 2023  
Volgend nummer verschijnt op 7 september
Deadline kopij: zondag 27 augustus
Adresseer aan: info@deduif.net, betr.‘kopij HGL’

Vieringen en voorgangersrooster  
Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

 16 juli Hans Ernens
 23 juli t/m 3 sept.  Online zomer contact, 
   bijeenkomsten via Zoom.

 10 sept Diana Vernooij
 17 sept Bert van der Meer  
   (Vredesvlucht)
 21 sept Hans Ernens

Het actuele voorgangersschema is te lezen 
op www.deduif.net

Geluid en Zoomregistratie
Elke zondag: Erwin geassisteerd door Marc
 
Kerkruimte inrichten & sluiten
 16 juli Sabine en Fred Natalie
Het actuele inrichtingsschema volgt in 
september.
Meehelpen inruimen en afsluiten? 
Alle handen zijn welkom. Meld je bij Natalie.

Zomerstop in De Duif 
Deze zomer hebben we voor het eerst in ons 
bestaan een zomerstop als Duif. Er zijn geen 
diensten van 23 juli tot en met 3 september.  
Maar we zijn De Duif, dus we laten elkaar natuur-
lijk niet los in deze vakantietijd. Daarom sturen 
we iedere week een mail om je uit te nodigen 
voor een online ko�iemoment, m.i.v. 23/7  
iedere zondag van 10.30 tot 11.00 uur.
De insteek is een vrolijk moment om elkaar 
te blijven ontmoeten, ook als we niet samen- 
komen in het gebouw zelf.  Vanuit huis  of 
vanaf je vakantieadres ben je van harte 
uitgenodigd om erbij te zijn op Zoom.
 
Er is dan ruimte om even bij te praten, 
er wordt een inspirerend gedicht, een mooie 
tekst of een video met een lied gedeeld 
waarover we met elkaar in gesprek kunnen

Lees verder op pag.3 u
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Colofon
Het Groene Licht is een uitgave van 
de Stichting De Duif. 
Verantwoordelijk voor de inhoud 
is de redactie: Hans, Rui, Hortense, 
Ellen en Angela. 
Indeling: Freek van der Marck. 
Eindredactie en -vormgeving: 
Fred Vos
HGL is onder andere een podium voor 
discussie. Ingezonden stukken zijn 
welkom, maar de redactie behoudt 
zich het recht voor van niet plaatsen 
en inkorten.

Adressen
●  Stichting De Duif
● Oecumenische Basisgemeente De Duif
● Stichting tot Beheer van De Duif
● Redactie Het Groene Licht 

Postadres: Utrechtsedwarsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: info@deduif.net
website: www.deduif.net

● Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD 
Amsterdam

 Telefoon:  06 45949624
  Bank: NL20 RABO 0173 6297 92

Hoe word ik aangeslotene?
 Wie zich met de 

Duifgeloofsgemeenschap verbonden 
voelt, kan zich melden bij het bestuur 
met het verzoek in het register van 
Aangeslotenen te worden opgenomen. 

Aangeslotenen kunnen onder meer 
participe-ren in de democratische 
besluitvorming. Van hen wordt actieve 
deelname  verwacht.

Jaardoel - maandcollecte
2023 - De Duif 50 jaar
2022 - Hart voor Tanzania
2020-2021 - Liliane Fonds
2019 - Hospice daklozen Centraal Azië
2018 - Stichting Paballong HIV/AIDS
2017 - Kinderen van de voedselbank 
2016 - Liefdevolle massage bij kanker 
2015 - The Dreamcatcher Foundation.
2014 - Hospice Kuria 
2013 - De Regenboog Groep
2012 - Voedselbank Amsterdam
2011 - Karos en Kambro, Z-Afrika
2010 - Stg. Adopteer een Vroedvrouw
2009 - Sundjata, Dakar, Senegal

De 7 vragen aan...
Vroeger kende ‘iedereen iedereen’ in de Duif. Nu is dat niet meer zo. 
Er komen mensen bij en er gaan er wel eens weg. Sommigen ken je bij naam, 
anderen alleen van gezicht. 
Dit keer stelde de redactie de bekende zeven vragen aan...

Hoe kwam je in de Duif terecht, wanneer en waarom in de Duif?
> Ik kwam in 1991 in de Duif  terecht naar aanleiding van een interview met Diana 
Vernooij in dagblad Trouw.

Wat vind je leuk of bijzonder van onze vieringen of mis je iets?
> De opzet van deze vieringen kende ik al van andere oecumenische kerken. Ik 
kwam eerst in de Dominicuskerk. Die was massaal en weinig persoonlijk. De Duif  
was veel persoonlijker. En je kon gelijk meepraten in de liturgische vergadering.
Ik vind liederen van Huub Oosterhuis wat eenzijdig. Vele zijn mooi maar je hebt 
meer dan duizend liederen in het liedboek van kerken van PKN.
Verder worden wel eens gebeden overgeslagen in de viering. Dan mis ik die.

Wat neem je mee of blijft je bij ná een viering in de Duif?
> Dat wisselt. Maar vaste elementen zoals het delen van brood en wijn blijft bijzonder.

Wat zijn jouw favoriete liederen, hebben zij een specifieke betekenis voor je?  
> Ander ouder, Op mijn levenslange reizen, Die om mij smeekt, Naamloos schooi-
ert liefde. 
Deze liederen raken bepaalde snaren in mij, waardoor er vaak iets in mij opent en ten 
goede verandert.

Lees je het HGL? 
En wat zou je leuk/ belangrijk vinden om te lezen of eventueel te schrijven?
> Ik lees het HGL weinig.

Heb je zelf ideeën hoe we weer wat meer mensen in de Duif zouden kunnen 
verwelkomen? 
> Elk lid van de Duif  ‘moet’ gemiddeld één keer per maand iemand meenemen naar 
de Duif. Doe gewoon elke 2 weken een oproep hiertoe in de viering.

Wil je verder nog iets aan ons kwijt?
> Nee hoor.

Catrinus Mak

Beluister Diana Vernooij in: 
‘De Wijze Woestenij’
Podcast - 2 juli - 60 min.

https://open.spotify.com/episode/
2UO6prbMbmsqXkBhi8xe8A

https://open.spotify.com/episode/2UO6prbMbmsqXkBhi8xe8A
https://open.spotify.com/episode/2UO6prbMbmsqXkBhi8xe8A
https://open.spotify.com/episode/2UO6prbMbmsqXkBhi8xe8A
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In memoriam 
Liesbeth 
Broekhoff
In dankbare herinnering 
houden we Liesbeth levend in 
onze gemeenschap. 
We herinneren haar als een 
inspirerende, betrokken en 
bevlogen ‘Duif.’
Een busy-body die tal van 
activiteiten op zich nam en 
die vaak zaken regelde, nog 
vóór iemand anders op de gedachte was 
gekomen om de taak uit te voeren.
Koortalent, deskundig secretaris in het 
bestuur, koffie-zetter, organisatietalent, van 
tijd tot tijd cateraar, aanwezig-maar-niet-
op-de-voorgrond, creatieveling en zichzelf  
wegcijferend ten gunste van anderen.

We herinneren ons dat zij jaren geleden 
de Duif  binnen vloog, op zoek naar 
een plaats waar zij zich thuis zou en kon 
voelen. Ze vond bij ons een nest dat ze 
niet meer wilde, niet meer zou verlaten.
Dankbaar zijn we voor alles wat ze voor 
ons heeft betekend. Voor alles wat ze voor 

ons heeft gedaan. Een 
onuitwisbare indruk die in 
ons zal blijven voortleven.
Door ons werd ze 
gelukkig nog op tijd 
‘onderscheiden’ met de 
Vredesduif. Ten volle 
verdiend!
Verdrietig zijn we om haar 
te vroege heengaan. Dank-
baar zijn we voor zó veel 
mooie herinneringen die we 
koesteren. Fysiek niet meer 

aanwezig, maar zo veel te meer levend in 
onze gedachten en herinneringen. 

Dank past ons om zo’n prachtig mens te 
hebben mogen kennen in onze gemeen-
schap van zoekers en zieners, genood 
en gekomen. Haar tijd was gekomen. 
Haar afscheid zal in onze hoofden en 
harten nimmer komen, want ze is niet 
verdwenen als we aan haar blijven denken 
en over haar blijven praten.

In dierbare herinnering, en met eer en 
respect genoemd bij haar naam: 
Liesbeth Broekhoff.

De viering van 25 juni 2023
“Het vrije woord”
De viering van zondag 25 juni met Jan 
Meijer als voorganger was zonder meer 
indrukwekkend. 
Zijn thema “het vrije woord” bleek een 
dubbele betekenis te hebben. Het vrije 
woord dat iedereen mag gebruiken. Maar 
ook het vrije woord naar elkaar, in mooie 
èn in zware tijden. Zo kreeg “het vrije 
woord” een diepere betekenis, met de 
ziekte van Liesbeth in gedachten.  

Hoewel Liesbeth niet fysiek aanwezig kon 
zijn, bleek zij op verschillende manieren 
wèl aanwezig. Niet alleen in het mooie 
gedicht dat ze zelf had uitgezocht ter 
vervanging van de derde lezing. Maar 
ook omdat ze centraal stond in Jans 
overweging: haar ziekte, haar wil tot 
zelfbeschikking, hun wederzijdse vrijheid 
van spreken naar elkaar en naar anderen 
om hen heen...  Ze was voelbaar aanwezig. 
En Jan vertelde dat ze, zoals altijd, 
meegewerkt had aan de totstandkoming 
van de viering inclusief de eindredactie.

Aan het einde van de viering,  in de 
mededelingen, hoorden we dat Liesbeths 
leven de volgende dag zou eindigen. 
Zo triest!
Achteraf bekeken was dit een afscheids-
dienst van en voor Liesbeth. Emoties waren 
er volop, tijdens het mooie uur en erna. 

Ik was versteld van Jan, krachtig en 
kwetsbaar tegelijk. 
Met deze viering heeft hij ons een mooi 
cadeau gegeven. Ik vond het een eer om 
erbij te mogen zijn.
● Maranca Schenkeveld 

kunnen gaan, of gewoon alleen maar 
naar luisteren.  Zo blijven we ook tijdens de 
vakantie bij elkaar betrokken.  
Heb je zelf een idee voor deze zomerse 
ko�iemomenten of wil je betrokken zijn bij 
de voorbereiding, stuur dan een mail naar 
Natasja: ngbakker@gmail.com of meld je op 
16/7 aan in de kerk bij Natalie of Diana.

3 september is de laatste dag van deze zomer-
serie.  Houd die datum vrij want wellicht dat 
we de zomervakantie afsluiten met een fysieke 
ontmoeting en activiteit waar iedereen aan mee 
kan doen.  Meer informatie daarover volgt nog.

Een �jne zomer en tot ziens op Zoom!
● Natasja Bakker

Vakantie in Nederland 
Ellen en ik waren met vakantie in Doetichem. Een rustige omgeving ideaal 
voor wandelen en fietsen maar ook met mooie dorpjes.

Wij hebben er dan ook diverse bezocht, zoals het plaatsje Bredevoort, het 
boekenstadje, waar we een rondleiding kregen van “prins Maurits” die ver-

haalde over de verovering van Bredevoort op de Spanjaarden. Het plaatsje Aalten 
met het onderduikmuseum. 

Zo ook een dagje naar Duitsland waar wij de stad Kevelaar bezochten, veel over ge-
hoord, daar gaan vele bedevaarten vanuit Nederland naar toe. Nu heb ik niet zoveel 
met Mariaverschijningen maar het was toch een mooie ervaring. De devotie te zien 
van mensen in de kleine kapel op het plein, ook wij hebben een kaarsje opgestoken 
voor vele dierbaren die een steuntje kunnen gebruiken. 

Zo liepen wij de kaarsen-
kapel binnen, waar op dat 
moment een eucharistie-
viering was van een groep 
pelgrims uit Tilburg. 
Wij hebben meegevierd 
en toch raakte ik ontroerd 
door het moment. 

Ik weet niet wat het is, 
maar ik ben blij er een keer 
geweest te zijn.

● Ad Tiggeler
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We waren er, met een internationale groep 
Zenpeacemakers, 45 mensen van joodse, 

boeddhistische, christelijke en atheïstische achtergrond. 
Wij zijn allemaal 2e generatie-erfgenamen: erfgenamen 
van degenen die bedoeld waren om vermoord te worden, 
erfgenamen van degenen die meegewerkt hebben aan de 
dood van 6 miljoen mensen – vooral Joden, erfgenamen 
van de Nazi’s, erfgenamen van hen die gepoogd hebben 
verzet te bieden en erfgenamen van degenen die het 
allemaal langs zich heen hebben laten gaan. 

tegenzin 
Toch ben ik gegaan, met tegenzin. Ik was er nooit eerder. 
Ik werd gevraagd de christelijke liturgie te verzorgen, in 
een team samen met de Joodse rabbi en de Boeddhistische 
sensei – beiden ook vrouwen. Ik heb teksten opgezocht 
om te lezen samen, en gebeden uit mijn eigen vrijzinnige 
Duiftraditie – en ter plekke zongen we ook kleine lieve 
liederen.  

Wek mijn zachtheid weer
Geef  mij terug de ogen van een kind
Dat ik zie wat is en mij toevertrouw
En het licht niet haat. 

Misschien hielp mijn rol me, maar het kostte me geen 
moeite om op het terrein aanwezig te zijn. Golven van 
wanhoop spoelden door me heen, alsof  de aarde het 
uitdampte. Ik ademde het in, die wanhoop en mijn hart 
sprong open. We droegen de namen voor van mensen die 
hier naar toe waren gesleept en vermoord, en benoemden 
de onbekend gebleven gestorvenen, sommigen van ons 
zongen de namen. Met 4 mensen tegelijk reciteerden we 
de namen, zittend op het perron waar de mensen uit de 
wagons werden geladen en waar driekwart direct naar de 
gaskamers werden afgevoerd, de anderen pas nadat ze 
geen werk meer konden verrichten. 

Auschwitz 
Wat dapper van je!
Ik wil helemaal niet naar Auschwitz gaan. 
5 Dagen mediteren naast de spoorlijn waar mensen in 
veewagens aankwamen om te worden vergast en verbrand. 
1,1 Miljoen doden alleen al in Auschwitz en Auschwitz-
Birkenau. Hoe zou je zin kunnen hebben in een 
onderdompeling van 5 dagen op een plek als deze?

Bij de executiemuur van Auschwitz Altaar met doos waarin 
de papieren met namen werden bewaard



hart open 
We hoorden de verhalen van Auschwitz, liepen over het 
terrein naar de barakken, de plek waar de gaskamers en 
de ovens waren, de vijvers waar de as van duizenden is 
verstrooid, de vrouwenbarak van verkrachte vrouwen, 
de kinderbarak van kinderen die als medisch proefkonijn 
dienden. We vertelden elkaar verhalen, onze verhalen. We 
luisterden, we luisterden naar de verhalen en de stemmen 
uit het verleden, en naar wat in het heden doorklinkt, in de 
trauma’s, de sterke kanten. De dochter van twee mensen 
die elkaar in Auschwitz hadden ontmoet, de dochter van 
de vrouw die overleefde dankzij dat ze voor Eichmann ging 
werken, de vrouw die theaterstukken over de kinderen van 
Theresienstadt heeft gemaakt en opvoert in Amerikaanse 
scholen, de kinderen van nazi-ouders. Wat het ons deed 
om daar te zijn deelden we iedere ochtend met elkaar. 
En telkens maar weer ging mijn hart open. 

O mijn God, erbarmend genadig lankmoedig,
rijk aan liefde, rijk aan trouw,
bewarend liefde tot het duizendste geslacht.

Na thuiskomst vertelde ik mensen over mijn tocht, over 
onze gezamenlijk verblijf  daar in het kamp. En telkens 
weer die reactie: “O, wat dapper van je.” “Jee, wat zwaar, 
wat heftig.” Mensen konden het bijna niet horen dat we 
daar zoveel dagen waren. En ik dacht terug aan mijn ei-
gen weerzin om te gaan. Te moeilijk om onder ogen te 
komen. 

geen weerstand 
Ik besef  dat ik door de poort ben gegaan, ik vind het 
niet meer zwaar, dapper of  heftig. Ik heb geen weerstand 
meer. Integendeel, ik heb een warm hart. De aarde daar 
smeekt om erkenning, herdenking, benoemen, zijn. 
Fijn dat ik er kon zijn. Zo makkelijk eigenlijk. 

● tekst en foto’s: Diana Vernooij
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We luisterden, we luisterden 
naar de verhalen en de 

stemmen uit het verleden, 
en naar wat in het heden 

doorklinkt, in de trauma’s, 
de sterke kanten.

Onderweg op het terrein van Auschwitz – Birkenau Het elektrische hek 
waar mensen uit wanhoop zelfmoord pleegden 


