
 

 

Lied van de Zevende Dag 
 

Hij sprak op de zevende dag 

Ik heb de lichten ontstoken 

De aarde in mensen gegrondvest 

De zeeën gespreid voor dolfijnen 

De hemel voor vogels en sterren 

Nu is het even genoeg 

Nu is het rusten maal rusten 
 

Mijn sabbat mijn zevende dag 

De hemel vol vogels en sterren 

Nu is het even genoeg 

Nu is het even genoeg 

Nu is het even genoeg 
 

Jij die er kracht om geeft om aarde en hemel te hoeden 

Jij bent de last op je schouders de zorgen voor lichaam en ziel 

Ik schenk je de zevende dag om jezelf te hervinden 

Dag van rusten maal rusten 

En dat wij vinden elkaar 

Nu is het even genoeg 

Nu is het even genoeg 

Nu is het even genoeg 

 De Duif – info@deduif.net - www,deduif.net   

Gedurende de vakantieperiode, van 23 juli tot en met 3 september houden wij geen vieringen in ons 

gebouw ‘De Duif ’. In plaats daarvan zien wij elkaar op zondag 10:30 uur tijdens koffiemomenten via Zoom. 

mailto:info@deduif.net
https://www.deduif.net/
https://us02web.zoom.us/j/86488212052

