
 De Duif – info@deduif.net - www,deduif.net      

Gedurende de vakantieperiode, van 23 juli tot en met 3 september houden wij geen vieringen in ons 

gebouw ‘De Duif ’. In plaats daarvan zien wij elkaar op zondag 10:30 uur tijdens koffiemomenten via Zoom. 

 
 

 

 
 
 
 
Welke levensbeschouwing houd jij er op na? 
Welke levensbeschouwing houden we er in de 
Duif op na? 
Heb jij dat steeds helder voor ogen of is dat 
soms ook vaag en zoekende? 
 
Door middel van de levensbeschouwing  
van Yvonne, nodigen we jullie uit om stil te 
staan bij wat jou richting en houvast geeft bij 
het elke dag weer vormgeven van jouw leven. 
 
Soms is het helpend en geeft het houvast om 
een poging te wagen om jouw 
levensovertuiging te verwoorden. 
Welk woord of welke zin uit de 
levensbeschouwing raakt jou en zet jou aan? 
En zegt dat mogelijk iets over jouw 
levensbeschouwing? 
  
 
 
 
 
 

Een levensbeschouwing 

God is mijn vader 
en natuur is mijn moeder 
Het universum is mijn weg 
en eeuwigheid is mijn koninkrijk 
Onsterfelijkheid is mijn leven 
en geest is mijn huis 
Waarheid is mijn streven 
Liefde is mijn wet 
Vorm is mijn manifestatie 
Bewustzijn is mijn gids 
Vrede is mijn schuilplaats 
Ervaring is mijn school 
Obstakel is mijn weg 
en moeilijkheid is mijn stimulans 
Vreugde is mijn gezang 
en pijn is mijn waarschuwing 
Werk is mijn zegen 
Licht is mijn realisatie 
Vriend is mijn begeleider 
Weerwoord is mijn leraar 
Buur is mijn broeder 
Strijd is mijn gelegenheid 
De toekomst is mijn belofte 
en evenwicht is mijn houding 
Regel is mijn pad 
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