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Als ik het maar haal…
Toen, pak weg, een jaar of  15 geleden bij ons in de bus een foldertje rolde met de 
mededeling dat er over 10 jaar een nieuwe gerechtsgebouw gebouwd zou worden, 
kon ik het niet nalaten te zeggen: “Ik ben benieuwd of  ik dat nog meemaak!”

Iets dergelijks merkte ik weer op toen de 
Gemeente Amsterdam plannen had met de 

Noord-Zuid lijn: “Ut zal me benieuwen,” was 
mijn eerste reactie en zie: ik ben een geregeld 
gebruiker van dit voortreffelijke vervoermiddel.
Onlangs, enkele weken geleden, waren 
Loes en ik getuigen op station Zuid van het 
aanbrengen van het toekomstige perron 5/6, 
een gevaarte van 20 miljoen kilo staal en be-
ton, bestemd om het zo genoemde station mede 
groter te maken dan het mooie Centraal Station 
aan het IJ. Eén keer raden, wat ik tegen mijn 
Loes gezegd heb! U mag verder doorlezen, als 
U het goed hebt geraden!
Toen ik zondag de 20e augustus Hans in de 
zoomdienst hoorde zeggen dat hij voor het 
50-jarig jubileum van onze Duif  in Januari 
met Angela en nog iemand vergaderd had, was mijn reactie wat resoluter. Dat is te 
overzien: “Daar wil ik bij zijn!”. 
Voorzichtige twijfel speelde niet mee. Hoewel… je weet maar nooit.
Dit zijn maar een paar voorbeelden van toekomstwensen, om naar uit te kijken.

Van 16 tot en met 24 september is het de zogeheten ‘Vredesweek’. Dan worden 
alle krachten, gebeden en ideeën gebundeld, uitgesproken en aangeboden aan wie het 
maar horen wil en horen móet om alles in te zetten en te mobiliseren om vrede over 
onze wereld binnen te slepen. 
Met pijn in mijn lijf kan ik er niet toe komen om te zeggen: “Ik hoop dat ik dit nog eens 
meemaak?” De wereld is te ziek, is te erg aan boze krachten onderworpen. 
Dus dan maar geen Vredesweek? Tuurlijk wel! Elke dag vredesweek! 
Elk verzwegen protest tegen oorlog en oorlogsindoctrinatie is een gemiste kans om 
elkaar en onze buurman en buurvrouw deelgenoot te maken van een steeds nood-
zakelijk en omvangrijker vredesproces.
Ik hoop dat de Vredesweek inspiratie brengt en dat vredesideeën binnen de 
Duifgemeenschap vreugde en daadkracht krijgen!   
 ● Harris Brautigam

Nr 5 - 7 september 2023  
Volgend nummer verschijnt op 2 november
Deadline kopij: zaterdag 21 oktober
Adresseer aan: info@deduif.net, betr.‘kopij HGL’

Vieringen en voorgangersrooster  
Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

 10 sept Diana Vernooij
 17 sept Bert van der Meer  
   (Vredesvlucht)
 24 sept Hans Ernens
   Viering in de Amstelkerk 
 1  okt Maranca Schenkeveld
 8 okt Noud-Lodewijk van Poppel
 15 okt Henk Kemper
 22 okt Natasja Bakker
 29 okt Jan Meijer
   Viering in de Amstelkerk 
 5 nov Diana Vernooij

Het actuele voorgangersschema is te lezen 
op www.deduif.net/

Geluid en Zoomregistratie
Elke zondag: Erwin geassisteerd door Marc
 
Kerkruimte inrichten & sluiten
 10 sept Natalie Natalie
 17 sept Ad  Ad
 24 sept Fred/Sabine Fred 
   Viering Amstelkerk
 1 okt Natalie Natalie
 8 okt Carl/Carla Henk
 15 okt Noud Lodewijk Fred
 22 okt Natalie Natalie
 29 okt Ad  Ad
 5 nov Carl/Carla Ellen
Meehelpen inruimen en afsluiten? 
Alle handen zijn meer dan welkom!!! 
Meld je bij Natalie.
Er is nu een nieuwe app ‘Inrichten en sluiten’.
Elke week wordt van daar uit een reminder 
gestuurd. Ook handig voor als je wilt ruilen. 

Agenda Duifverhuur Stadsherstel
 23-24 sept   Tribal Jewelry Fair
  Viering in de Amstelkerk, ipv. De Duif.
28-29 okt   Tribal Art Fair 
  Viering in de Amstelkerk, ipv. De Duif.

Vacature
Het bestuur is op zoek naar aanvulling. De taak van secretaris is vacant.

De taken van de secretaris zijn: het notuleren van de ● bestuursvergaderingen 
en van de ● Vergadering van Aangeslotenen. 

Ook het ● verwerken van de ingekomen post en ● e-mail behoort tot de taken.
● Het bestuur vergadert via Zoom.

Ben je geïnteresseerd en wil jij er meer over weten? 
Neem dan contact op met één van de bestuursleden: 

Ellen, Natalie, Helma, Henk of Fred.
Wij zien uit naar jouw komst.

● Ellen Tiggeler-de Jong
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Colofon
Het Groene Licht is een uitgave van 
de Stichting De Duif. 
Verantwoordelijk voor de inhoud 
is de redactie: Hans, Rui, Hortense, 
Ellen en Angela. 
Indeling: Freek van der Marck. 
Eindredactie en -vormgeving: 
Fred Vos
HGL is onder andere een podium voor 
discussie. Ingezonden stukken zijn 
welkom, maar de redactie behoudt 
zich het recht voor van niet plaatsen 
en inkorten.

Adressen
●  Stichting De Duif
● Oecumenische Basisgemeente De Duif
● Stichting tot Beheer van De Duif
● Redactie Het Groene Licht 

Postadres: Utrechtsedwarsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: info@deduif.net
website: www.deduif.net

● Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD 
Amsterdam

 Telefoon:  06 45949624
  Bank: NL20 RABO 0173 6297 92

Hoe word ik aangeslotene?
 Wie zich met de 

Duifgeloofsgemeenschap verbonden 
voelt, kan zich melden bij het bestuur 
met het verzoek in het register van 
Aangeslotenen te worden opgenomen. 

Aangeslotenen kunnen onder meer 
participe-ren in de democratische 
besluitvorming. Van hen wordt actieve 
deelname  verwacht.

Jaardoel - maandcollecte
2023 - De Duif 50 jaar
2022 - Hart voor Tanzania
2020-2021 - Liliane Fonds
2019 - Hospice daklozen Centraal Azië
2018 - Stichting Paballong HIV/AIDS
2017 - Kinderen van de voedselbank 
2016 - Liefdevolle massage bij kanker 
2015 - The Dreamcatcher Foundation.
2014 - Hospice Kuria 
2013 - De Regenboog Groep
2012 - Voedselbank Amsterdam
2011 - Karos en Kambro, Z-Afrika
2010 - Stg. Adopteer een Vroedvrouw
2009 - Sundjata, Dakar, Senegal

De 7 vragen aan...
Vroeger kende ‘iedereen iedereen’ in de Duif. Nu is dat niet meer zo. 
Er komen mensen bij en er gaan er wel eens weg. Sommigen ken je bij naam, 
anderen alleen van gezicht. 
Dit keer stelde de redactie de bekende zeven vragen aan...

Hoe kwam je in de Duif terecht, wanneer en waarom in de Duif?
* Ik ben geboren boven de bakker in de Utrechtsestraat, hoek Keizersgracht. 
Wij ́ hoorden´ dus als goed katholieke familie (11 kinderen) bij de parochie De Duif, 
waar ik ook gedoopt ben. Mijn vader was collectant in de Mozes Aäron kerk daar 
kwamen wij ook wel. Mijn 1e heilige communie en vormsel heb ik ook in De Duif  
gedaan. Middelbare schooltijd kwam ik minder in de kerk;  alhoewel op een gegeven 
moment ben ik toch mee gaan zingen in het koortje van Cor R. En toen kwam de 
afscheiding van het bisdom. Kwam niet elke zondag maar had goed contact met de 
koorleden etc. Later nog een periode de crèche gedaan en meegeholpen met klussen 
en concerten. Tot op heden ben ik blijven hangen.

Wat vind je leuk of bijzonder van onze vieringen of mis je iets?
* Een moment van rust en bezinning in de week. En genieten van de muziek, de 
mensen, de diensten.
Wat neem je mee of blijft je bij ná een viering in de Duif?
* Vaak ga ik met nieuwe energie en ideeën de week in.

Wat zijn jouw favoriete liederen, hebben zij een specifieke betekenis voor je?  
* Veel van het koorrepertoire vind ik mooi. 
De psalmachtige gezangen vind ik qua muziek minder.

Lees je het HGL? En wat zou je leuk/ belangrijk vinden om te lezen of 
eventueel te schrijven?
* Nu we geen papieren HGL meer hebben moet ik er wel wat meer moeite voor 
doen,  maar na een mailtje of  mededeling lees ik het graag. Leuke weetjes/verhaaltjes 
om te lezen/bij te blijven. Zelf  ben ik niet zo´n schrijfster.

Heb je zelf ideeën hoe we weer wat meer mensen in de Duif zouden kunnen 
verwelkomen? 
* Alle geijkte dingen: iemand meenemen , over praten met bekenden, wat meer 
publiciteit opzoeken etc. Maar ook iemand die nieuw of  er al wat langer is niet te 
veel claimen. Men mag ook rustig komen zonder van alles te doen,  ook al hebben 
sommigen dat in het verleden wel gedaan. Haal die hele ouwe meuk maar weer 
binnen al komen ze maar af  en toe. …Natuurlijk begrijp ik: vele handen maken licht 
werk, maar wat meer publiek is zeer welkom.

Wil je verder nog iets aan ons kwijt?
* Nee! Hopelijk houden we het met z´n allen nog een tijd vol.

Cieleke van der Kroft
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14 Januari 2024

In de zomervakantie heeft de werkgroep 50 
jaar Duif gebrainstormd om een raamwerk 
voor die komende feestelijke dag klaar te 
maken. Nu zijn wij bezig met deze verder 

uit te werken.  
Dat de feestelijke viering op zondag 

14 januari 2024 het middelpunt zal zijn van 
onze Duifdag staat bovenaan. 

Houd deze dag vrij in jullie agenda’s! 
Nadere informatie volgt.

● Ellen, Hans, Angela en Rui  

Sacristie

Ellen en Natalie hebben in de sacristie 
de antieke kasten opgeruimd. Voor onze 
´technische Duif´ Erwin, staat er nu een 
eigen kast met goed slot tot zijn 
beschikking.
 ● Ellen Tiggeler-de Jong

50jaar
1974-2024

Zomerstop? Koffiemoment! 
Voor het eerst heeft de Duif  een zomerstop. Jammer, maar... iemand kreeg een 
geniaal idee: op Duiftijd een koffiemoment via Zoom te organiseren. Wat dit 
betekent hebben we de afgelopen zondagochtenden kunnen zien en horen.

We gingen uit van een idee of  gedicht, ingebracht door een voorganger of  andere 
deelnemer, waarover in groepjes van gedachten kon worden gewisseld. Ieder kon 
zijn inbreng geven, waarbij soms originele ideeën naar voren kwamen. Afgesloten 
werd met een muzikale bijdrage.

Uitnodigingen met de leestekst voor de 7 zondagse ko�iemomenten

Hoewel dit Zoom-moment met soms tegenwerkende 
techniek geen gelijkwaardige vervanging is van het 
koffiemoment in de échte Duif, komt het er wel dicht 
bij. Wat ons betreft is het vormen van groepen in 
Break-out-rooms niet echt noodzakelijk; in ieder geval 
zou er meer tijd moeten zijn voor een meer algemeen 
gesprek met alle deelnemers, bijv. een soort rondvraag. 
Misschien is ook de tijd (30 minuten) wat te beperkt.

Hoe het ook zij, het voornaamste lijkt ons dat we 
op deze manier ook tijdens de zomerstop met elkaar 
verbonden blijven als Duiven.
10 september zien we elkaar weer in levenden lijve. 
Tot dan!
 ● Lida en Yvonne

 

 

 

 

 
 
 

Niets is wat het lijkt.  
 

Deze zomer kijken we verder dan onze neus lang is.  
Vorige week zochten we het vakantiegevoel thuis.  

Vandaag zien we dat er niet staat wat er staat.  
Niets is wat het lijkt! 

 
Verwondering, openheid voor het nieuwe: je hebt er een ogenblik voor nodig. 

 
 
 
 
 

Marc groet ‘s morgens de dingen:  >>> 

Typografie: Kimberley Didden/Pinterest 
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Lied van de Zevende Dag 
 

Hij sprak op de zevende dag 
Ik heb de lichten ontstoken 
De aarde in mensen gegrondvest 
De zeeën gespreid voor dol�jnen 
De hemel voor vogels en sterren 
Nu is het even genoeg 
Nu is het rusten maal rusten 
 

Mijn sabbat mijn zevende dag 
De hemel vol vogels en sterren 
Nu is het even genoeg 
Nu is het even genoeg 
Nu is het even genoeg 
 

Jij die er kracht om geeft om aarde en hemel te hoeden 
Jij bent de last op je schouders de zorgen voor lichaam en ziel 
Ik schenk je de zevende dag om jezelf te hervinden 
Dag van rusten maal rusten 
En dat wij vinden elkaar 
Nu is het even genoeg 
Nu is het even genoeg 
Nu is het even genoeg 
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De Pont Naar Noord - Jeroen Kramer 
 
Ik ging vanavond met de pont naar noord  
Ik wachtte achter ’t station  
En toen ie kwam liep ik aan boord Waterdruppels op mijn bril 
De klep ging omhoog En wolken drijven over 
De schroeven brulden schuim En mijn hoofd wordt stil 
Langzaam schoof de meerpaal weg  
De wind vatte m’n kruin Telkens als ik kans zie 
Op de pont naar noord Neem ik een kwartier vakantie naar noord 
 Waar stokt de strijd 
Ik stond vanavond even op de pont naar noord Waar baat geen klok en stopt de tijd 
Gevangen tussen voor- en achtersteven Snelt niemand haastig voort 
Je kan niet door Elk koortsig brein, elk opgejaagd soort 
De veerboot ploegt voort Iedere stad verdient zo'n heilzaam toevluchtsoord 
Jij staat stil bij alles wat beweegt. Als de pont naar noord 
Da's met een brug een groot verschil Iedere stad verdient zo'n heilzaam toevluchtsoord 
Zo'n pont naar noord Als de pont naar noord. 
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Is de zomer geworden wat je ervan had verwacht of zoals je had gehoopt? 

 

Zijn er "vakan�e-thuis" - momenten geweest waar je  
met een warm gevoel aan terugdenkt? 

 

Kunnen we het vakan�e-gevoel vasthouden zodat het ook nà de zomer  
toch zomers kan zijn? 

 

 

Aan het eind van het koffiemoment  
word je uitgenodigd om samen na te praten  

over je ervaring met deze zomerse koffiemomenten per zoom.  
� Wat hee� het je gebracht?  

� Wat zou verbeterd kunnen worden?  
� En vooral: is het voor 

herhaling vatbaar? 
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Welke levensbeschouwing houd jij er op na? 
Welke levensbeschouwing houden we er in de 
Duif op na? 
Heb jij dat steeds helder voor ogen of is dat 
soms ook vaag en zoekende? 
 
Door middel van de levensbeschouwing  
van Yvonne, nodigen we jullie uit om stil te 
staan bij wat jou richting en houvast geeft bij 
het elke dag weer vormgeven van jouw leven. 
 
Soms is het helpend en geeft het houvast om 
een poging te wagen om jouw 
levensovertuiging te verwoorden. 
Welk woord of welke zin uit de 
levensbeschouwing raakt jou en zet jou aan? 
En zegt dat mogelijk iets over jouw 
levensbeschouwing? 
  
 
 
 
 
 

Een levensbeschouwing 

God is mijn vader 
en natuur is mijn moeder 
Het universum is mijn weg 
en eeuwigheid is mijn koninkrijk 
Onsterfelijkheid is mijn leven 
en geest is mijn huis 
Waarheid is mijn streven 
Liefde is mijn wet 
Vorm is mijn manifestatie 
Bewustzijn is mijn gids 
Vrede is mijn schuilplaats 
Ervaring is mijn school 
Obstakel is mijn weg 
en moeilijkheid is mijn stimulans 
Vreugde is mijn gezang 
en pijn is mijn waarschuwing 
Werk is mijn zegen 
Licht is mijn realisatie 
Vriend is mijn begeleider 
Weerwoord is mijn leraar 
Buur is mijn broeder 
Strijd is mijn gelegenheid 
De toekomst is mijn belofte 
en evenwicht is mijn houding 
Regel is mijn pad 
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Gelukkig zijn 
 
Niet ergens anders willen zijn 
 
Niet iemand anders willen zijn 
 
Niet iets anders willen doen 
 
 
Geluk… dat is iets waar veel mensen naar 
verlangen. Volgens Aristoteles was geluk het 
hoogste levensdoel. En als je mensen vraagt 
waarop ze hopen voor hun verdere leven, 
geven ze vaak als antwoord: “Gelukkig zijn”. 
Maar: wat ís geluk? Wanneer ben je gelukkig? 
Is puur geluk überhaupt bereikbaar?  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Een sprookje over geluk 
 

Er was eens een man die alle mogelijke 
vormen van rijkdom kende. Hij leefde een zeer 
comfortabel leven, maar hij verveelde zich.  
Hij ging naar een wijze meester en vroeg hem: 
'waar vind ik geluk?'. De meester zei: 'als je mij 
vertrouwt, breng dan vanavond al je 
bezittingen naar mij toe en ik zal je laten zien 
hoe je gelukkig wordt.'  
En zo gebeurde het: de man verkocht al zijn 
bezittingen voor diamanten, deed die in een 
zak en kwam daarmee naar de meester.  
Vol verwachting toonde hij zijn bezit... De 
meester dacht geen seconde na, griste de zak 
uit zijn handen en verdween. De man, die in 
zijn leven nog nooit had gerend, kon de 
meester niet achtervolgen en bleef alleen 
achter. Huilend.  
Op het moment dat hij echt ten einde raad 
was, stond de meester opeens weer met de 
zak voor zijn neus. De man, die nu tranen van 
vreugde huilde, kreeg terug wat hem die 
ochtend nog verveelde.  
'En?' zei de meester. 'Ben je nu gelukkig?' 
 

Swami Nithyananda in Happinez (nr.7-2008) 
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In de Duif is iedereen welkom.  
In het Vondelpark ook.  

Op deze zondag is dit de loca�e voor afslui�ng van de zomerweken en voor een nieuwe start. 
Ruimte om met iedereen af te spreken, te beginnen op deze ontmoe�ngsplek. 

Tussen het Blauwe Theehuis en het openluch�heater, tegenover de muziekkapel,  
rond de plek om het “Liesbethbankje. 

Met de ruimte (figuurlijk en le�erlijk) om die ontmoe�ng in en aan te vullen met wie je dat wilt. 
 

Een koffiemoment met of zonder koffie/thee. Dat is aan jezelf.  
Meenemen of halen? 

Zelf zal ik aan het begin van de ontmoe�ng kort iets zeggen over ontmoeten en  
elkaar blijvend ontmoeten. 

Kom naar deze mooie ontmoe�ngsplek, nodig iedereen uit.  
Kom dit moment vieren. 

 
Ook via Zoom kan worden ingeschakeld. We hebben wifi en daarmee ook contact met elkaar. 

Mooi om er op deze manier ook bij te kunnen zijn. Iedereen welkom. 
 

De Duif in op�ma forma en de ruimte voor iedereen.  
 

We zien uit naar het welkom en de ontmoe�ng op 3 september 
 


