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50 jarig Duif jubileum,
feest van verbinding!
Op zondag 14 januari 2024 vieren wij groots het 50-jarig jubileum van de Duif.

Het moet een onvergetelijke dag gaan worden met een 
bijzondere viering, favoriete liederen, interviews, sprekers, 

herinneringen en een onvergetelijke verrassing voor de 
bezoekers die dag.

De kerk gaat die dag om 09.30 uur open, zodat Duiven, 
oud-Duiven en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten en begroeten.
Het programma zal ruim na de lunch met bubbels -inclusief- worden 
afgesloten en ook dan zal er nog voldoende ruimte zijn om samen te zijn en na te praten.

Naast alle reguliere bezoekers van de Duif-die wij uiteraard allemaal verwachten-
doen wij een speciale oproep aan oud-Duiven die we (bijna) nooit meer zien.
We zouden het enorm leuk vinden jullie weer eens te begroeten. Vier deze bijzondere 
dag met ons mee! Jullie dierbaren zijn uiteraard ook van harte welkom.
Dus, oud-Duif  (voor)gangers, zangers, Duif  doopouders, Duif-echtparen, of  welke 
connectie of  viering je ook had met en in de Duif, vier deze heugelijke dag met ons mee! 

Tevens een  oproep aan onze reguliere Duifbezoekers. We zoeken vrijwilligers om 
te assisteren die dag. Voor achter de bar/koffiehoek, hosts voor onze bezoekers, voor 
het beantwoorden van hun vragen of  degenen die meer informatie willen.
Tevens doen we een oproep aan Duiven die willen bakken voor lekkers bij de koffie en 
mee willen helpen ten verzorging van de lunch en inrichten/versieren kerk.
Wie o wie? Duiven of  jullie kinderen; barmeiden/-jongens? Wie helpt er mee?
Meldt je svp aan bij iemand van de feestcommisie: Angela, Ellen, Hans of  Rui. 
Je mag ook mailen naar info@deduif.net

Ook als je andere leuke ideeën, tips, input of  wat dan ook hebt, laat het ons weten!
Dank jullie wel en we zien jullie heel graag allemaal op zondag 14 januari 2024.

 ● Hans Ernens

Nr 6 - 2 november 2023  
Volgend nummer verschijnt op 21 december
Deadline kopij: zaterdag 10 december
Adresseer aan: info@deduif.net, betr.‘kopij HGL’

Vieringen en voorgangersrooster  
Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

 5 nov Diana Vernooij
 12 nov Bert van der Meer
 19 nov Maranca Schenkeveld
 26 nov Natasja Bakker 
 3 dec Bert van der Meer (Vredesvlucht)
 10 dec Noud-Lodewijk van Poppel 
   Viering in de Amstelkerk
 17 dec gastvoorganger Jan Andreae
 24  dec  Kerstavond om 22.00 uur Hans 
   Ernens, Jan Meijer & Henk Kemper
 31 dec Oliebollen ontmoeting 
   (vorm nog in voorbereiding)
Het actuele voorgangersschema is te lezen 
op www.deduif.net/

Geluid en Zoomregistratie
Elke zondag: Erwin geassisteerd door Marc
 
Kerkruimte inrichten & sluiten
 5 nov Carl/Carla Ellen
 12 nov Noud-Lodewijk Natalie
 19 nov Fred/Sabine Henk
 26 nov Natalie Natalie
 3 dec Carl/Carla Ellen
 10 dec Ad  Ad
 17 dec Natalie Henk
 24 dec alle helpende handen welkom
Meehelpen inruimen en afsluiten? 
Alle handen zijn meer dan welkom!!! 
Meld je bij Natalie.
Er is nu een nieuwe app ‘Inrichten en sluiten’.
Elke week wordt van daar uit een reminder 
gestuurd. Ook handig voor als je wilt ruilen. 

Agenda 
Zondag 5 november 
Aansluitend aan de viering is er een 
vergadering van aangeslotenen. We hebben 
het o.a. over de Kerst, we evalueren de 
Zomervieringen met jullie en natuurlijk 
hebben we het over ons 50 jarig jubileum, 
dat wij vieren op 14 januari 2024.
 

50jaar
1974-2024

Vacature
Het bestuur is op zoek naar aanvulling. De taak van secretaris is vacant.

De taken van de secretaris zijn: het ● notuleren van de 
bestuursvergaderingen en Vergadering van Aangeslotenen 
het ● beantwoorden van de ingekomen post en ● e-mail.

● Het bestuur vergadert via Zoom.
Ben je geïnteresseerd en wil jij er meer over weten? 

Neem dan contact op met één van de bestuursleden: 
Ellen, Natalie, Helma, Henk of Fred.

Wij zien uit naar jouw komst.
● Ellen Tiggeler-de Jong

Ù De wekelijkse uitnodigingen, bijhouden van de website, 
de covers voor de liturgieboekjes, �yers voor bijzondere vieringen en de 

eindvormgeving van HGL blijven Fred’s taken Ù
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Colofon
Het Groene Licht is een uitgave van 
de Stichting De Duif. 
Verantwoordelijk voor de inhoud 
is de redactie: Hans, Rui, Hortense, 
Ellen en Angela. 
Indeling: Freek van der Marck. 
Eindredactie en -vormgeving: 
Fred Vos
HGL is onder andere een podium voor 
discussie. Ingezonden stukken zijn 
welkom, maar de redactie behoudt 
zich het recht voor van niet plaatsen 
en inkorten.

Adressen
●  Stichting De Duif
● Oecumenische Basisgemeente De Duif
● Stichting tot Beheer van De Duif
● Redactie Het Groene Licht 

Postadres: Utrechtsedwarsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: info@deduif.net
website: www.deduif.net

● Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD 
Amsterdam

 Telefoon:  06 45949624
  Bank: NL20 RABO 0173 6297 92

Hoe word ik aangeslotene?
 Wie zich met de 

Duifgeloofsgemeenschap verbonden 
voelt, kan zich melden bij het bestuur 
met het verzoek in het register van 
Aangeslotenen te worden opgenomen. 

Aangeslotenen kunnen onder meer 
participe-ren in de democratische 
besluitvorming. Van hen wordt actieve 
deelname  verwacht.

Jaardoel - maandcollecte
2023 - De Duif 50 jaar
2022 - Hart voor Tanzania
2020-2021 - Liliane Fonds
2019 - Hospice daklozen Centraal Azië
2018 - Stichting Paballong HIV/AIDS
2017 - Kinderen van de voedselbank 
2016 - Liefdevolle massage bij kanker 
2015 - The Dreamcatcher Foundation.
2014 - Hospice Kuria 
2013 - De Regenboog Groep
2012 - Voedselbank Amsterdam
2011 - Karos en Kambro, Z-Afrika
2010 - Stg. Adopteer een Vroedvrouw
2009 - Sundjata, Dakar, Senegal

De 7 vragen aan...
Vroeger kende ‘iedereen iedereen’ in de Duif. Nu is dat niet meer zo. 
Er komen mensen bij en er gaan er wel eens weg. Sommigen ken je bij naam, 
anderen alleen van gezicht. 
Dit keer stelde de redactie de bekende zeven vragen aan...

Hoe kwam je in de Duif terecht, wanneer en waarom in de Duif?
* Ik ben van huis uit Nederduits Hervormd. Ik ben gedoopt maar zocht iets anders. 
In 1997 bij de Duif  gekomen en gebleven.

Wat vind je leuk of bijzonder van onze vieringen of mis je iets?
* Het koor, de muziek (pianospel), het geheel. 

Wat neem je mee of blijft je bij ná een viering in de Duif?
* Het contact met mijn medemens.

Wat zijn jouw favoriete liederen, hebben zij een specifieke betekenis voor je?  
* Dat Ene weten wij, Wat in stilte bloeit, Scheur de wolken, Klankresten. 
Deze liederen hebben een betekenis voor mij.

Lees je het HGL? En wat zou je leuk/ belangrijk vinden om te lezen of 
eventueel te schrijven?
* Ja. Ik zou het leuk vinden wat meer foto´s te zien, die er zondags gemaakt 
worden.

Heb je zelf ideeën hoe we weer wat meer mensen in de Duif zouden kunnen 
verwelkomen? 
* Ik doe m´n best om mensen te vragen ; dan zeggen ze, we komen, maar nee dus. 
Als je ernaar vraagt is er altijd iets tussen gekomen.
Wil je verder nog iets aan ons kwijt?
* Nee hoor, dank je.

Yvonne van der Velden

Vergadering van aangeslotenen op 5 november
Zondag 5 november aansluitend aan de viering is er een vergadering van aangeslotenen. 
We hebben het o.a. over de Kerst, we evalueren de Zomervieringen met jullie en 
natuurlijk hebben we het over ons 50 jarig jubileum,  dat wij vieren op 14 januari 2024.

Dringende vraag
Een vraag waar het bestuur graag antwoord op willen hebben, is hoe wij in de 
toekomst deze vergaderingen gaan vormgeven. Blijven we dan live doen in onze 
Duif, aansluitend aan de vieringen of  is er meer behoefte aan onze vergaderingen 
via Zoom te houden. Als bestuur kregen wij de vraag hierover  na te denken. 
Onze bedoeling is om zoveel mogelijk Duiven te betrekken bij onze vergaderingen. 
Daarom: hoe denk jij hierover? Geef  je mening op 5 november of  mail jouw 
antwoord naar ons via info@deduif.net

Een zondagse foto, na de viering, speciaal voor Yvonne 
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Beste Natalie,
Ik ben amper in de Duif geweest de 
laatste tijd. Dat had niet met de Duif te 
maken hoor, maar met allerlei besognes. 

We vliegen morgenochtend naar 
Paramaribo en zijn daar twee maanden 
(uitwisseling van mijn werk). 

Alle goeds in Amsterdam en Haarlem en 
tot december! 
Groetjes aan de Duiven. 

 ● Gerrard Boot  

Marathon van Amsterdam
Zondag 15 oktober was er de Marathon van 
Amsterdam, dus veel mensen konden niet 
komen. Samen met nog enkele andere 
diehards was ik wel naar de Duif gekomen 
en naar bleek, was dit de moeite alleszins 
waard. 

Henk stond niet alleen voor het goed 
bemande en iets minder goed bevrouwde 
koor, maar was ook de voorganger, 
samen met Ellen. Ellen had twee �inke 
lezingen, die allebei  nogal van dik hout 
zaagt men planken waren. Hoe ga je om 
met een koning die een niet feestelijk 
geklede gast geboeid laat verwijderen en 
met de opdracht aan Titus om het woord 
Gods te verspreiden onder het volk van 
Kreta, bestaande uit praatjesmakers en 
bedriegers?

Aan Henk de taak om duidelijk te maken 
wat de dubbele bodem van deze lezingen 
was: aan ons gedrag (ons kleed) kun je zien 
of wij serieus willen deel uitmaken van het 
Koninkrijk Gods. Dan kunnen en mogen 
wij ook anderen aansporen hun verkeerde 
gedrag achter zich te laten en zich ook bij 
het Koninkrijk aan te sluiten.

Een compliment voor het koor was op zijn 
plaats, en toen Stephanus ook nog eens na 
de dienst  I’m in the Mood for Love inzette, 
kon deze zondag niet meer stuk.

 ● Lida Alberse

Huub Oosterhuis
Op zondag 9 april, Eerste Paasdag, overleed Huub Oosterhuis. Hij werd 
geboren op 1 November 1933. Allerheiligen dag. Voor sommige (bij)gelovigen 
twee datums die door hun kerkelijke geladenheid een bijzonder voorteken waren 
van de speciale betekenis die Huub Oosterhuis in zijn leven zou krijgen voor 
kerk- en geloofsbeleving.

Oosterhuis hoef  ik voor onze Duifgemeenschap niet uitgebreid voor te stellen. 
Daarvoor maken we veel en al heel lang gebruik van zijn inspirerende teksten 

in onze wekelijkse diensten. 

Wat Huub in de jaren ’60 samen met zijn confrater Pater van Kilsdonk, geïnspireerd 
door het élan van het 2e Vaticaanse concilie nieuwe wegen van geloofsbeleving in de 
studentensamenleving  deed zoeken, werd in de jaren ’70 als een handreiking voorzichtig 
maar enthousiast opgepakt als bron van inspiratie voor de jonge Duifgemeenschap.

Ook de teksten op muziek werden door ons koor gretig opgepakt, en het duurde niet 
lang of  er werd door de aanwezigen enthousiast meegezongen omdat het verstaanbaar 
was, eigentijds en het wonder van God-met-ons warm dichterbij bracht.
Voor mij zijn heel veel teksten een verademing. Bijvoorbeeld: “Die zegt God te zijn laat 
Hij te voorschijn komen, wat hebben wij aan een naam alleen!” Zo is het maar net! 
Die taal was onze generatie niet gewend om zo God als het ware op het matje te 
roepen. We waren opgevoed met jubelteksten als: Looft Uwen God alle tongen en 
talen, ’t ene geslacht moet aan ’t andere verhalen… enz. enz. jubel, jubel, allemaal 
rozengeur en maneschijn.

Van triomferende gelovigen zijn wij zoekende gelovigen geworden. Die rol past 
ons beter. Dat houdt het spannend!

Ter herdenking van Huub Oosterhuis is op zaterdag 4 november in de Westerkerk om 
1600 - 1800 uur een Meezingconcert met liedteksten van Huub op muziek van Bernard Huibers, 
Tom Löwenthal, Antoine Oomen en Tjeerd Oosterhuis. Het wordt uitgevoerd door een groot 
Oosterhuiskoor met orkest en solisten.
Kaarten ad € 15.00 inclusief  uitgebreid programmaboek verkrijgbaar via  de website  
www.ekklesia-amsterdam.nl.
Wie weet zien we elkaar daar.

 ● Harris Brautigam

Uitreiking Vredesduif op 17 september 2023 
Vier keer per jaar wordt in deze kerk de vredesduif  uitgereikt aan iemand, of  aan een 
organisatie, die aan vrede werkt, of  bijzonder betrokken is of  verantwoordelijk.

Het was 2 mei 1999. Marian en ik waren voor het eerst in deze Duif  en Jos Brink 
ging voor. Het was de doopviering voor Yaël, de dochter van Angela en Freek. 
In de jaren die volgden maakte ik kennis met Angela als een enorm enthousiaste, 
betrokken, verantwoordelijke koorcoördinator en lid van het bestuur. Ze zingt 
ook al meer dan 35 jaar in het koor en is sinds 2006 betrokken bij ons clubblad, 
Het Groene Licht. En nu maakt ze ook deel uit van de feestcommissie voor 
50 jaar Duif.

Lieve Angela, het is mij een eer en een genoegen jou een Vredesduif  uit te mogen 
reiken voor alles wat je voor de Duif  doet en hebt gedaan.

 ● Bert van der Meer


