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Het feest van 50 jaar de Duif
De voorbereidingen begonnen al medio zomer 2023. Ellen, Angela, Rui en 
Hans kwamen voor de eerste keer als organiserend comité bij elkaar om stappen 
te zetten voor een feestelijk scenario. Het leek nog zo ver weg, zondag 
14 januari 2024. Maar er was een hoop te organiseren.

Budget, versieringen, uitnodigingen, eten en drinken, PR, vrijwilligers bena-
deren, draaiboek dagindeling en -heel belangrijk- zouden we een dag van 

te voren in de Duif  tercht kunnen om alles op ons gemak in te richten? Of  
-wanneer de Duif  die zaterdag verhuurd zou zijn- moesten we daar al op 
zondagochtend om 6 uur in de ochtend zijn? Gelukkig konden we op zaterdag 
13 januari terecht.
Buiten de feestcommissie om was Diana druk bezig met het schrijven van het 
boek over de Duif  50 jaar. In de redactie zaten ook Henk, Ellen en Fred die er 
ook heel veel tijd in stak om het boek op te maken, redigeren en de foto’s te 
bewerken, voordat het product uiteindelijk naar de drukker kon.

Op 13 januari werd de kerk versierd en kon Rui zich uitleven met bloemen, 
balonnen, zwevende Duifjes en een blinkende gouden 50. Alle drank werd door 
Ellen en Thom ingekocht en en naar De Duif  gebracht. Intussen werden bij Noud 
Lodewijk thuis in Vreeland de broodjes gesmeerd door een aantal vrijwilligers.
Op zondag 14 januari was het dan eindelijk zo ver. Duiven, oud Duiven en 
belangstellenden werden hartelijk ontvangen door Astrid en Maranca. Een volle 
kerk; zo rond de 125 mensen kwamen die dag naar ons toe.

Wat was het leuk om weer veel oud bekenden te zien. Ellen, als voorzitter van 
het bestuur, begroette iedereen en we stonden even stil bij het plotselinge over-
lijden van Yvon van der Velden. 
Naast zijn rol als dirigent, leidde Henk de overweging in, op deze dag een heel 
speciale uiteraard. Diana en Bert hielden een memorabele viering en daarna was 
het tijd voor bubbels en luxe taartjes!

Nr 2 - donderdag 21 maart 2024
Volgend nummer verschijnt op  20 juni 2024  
Deadline kopij: zondag  9 juni 2024
Adresseer aan: info@deduif.net, betr.‘kopij HGL’

Vieringen en voorgangersrooster  
Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

 24  mrt Palmpasen - Hans Ernens
 28  mrt Witte Donderdag/Seidermaal 
   (alleen via zoom)   
   Catrinus Mak, Diana Vernooj 
 29  mrt Goede Vrijdag stille wandeling
   Diana Vernooij en Catrinus Mak
 31 mrt Pasen - Noud-Lodewijk van Poppel 
 7  apr Catrinus Mak
 14  apr Natasja Bakker
 21  apr Henk Kemper
 28  apr Noud-Lodewijk van Poppel 
 5  mei Diana Vernooij
 12  mei Jan Meijer
 19  mei Pinksteren - Bert van der Meer

Het actuele voorgangersschema is te lezen 
op www.deduif.net

Geluid en Zoomregistratie
Elke zondag: Erwin geassisteerd door Marc

Kerkruimte inrichten & sluiten
 24  mrt Ad  Ad
 31  mrt Natalie Natalie
 7  apr Sabine en Fred Ellen
 14  apr Noud-Lodewijk Henk
 21  apr Ad Natalie
 28  apr Natalie Natalie
 5  mei Natalie Natalie
 12  mei Noud-Lodewijk Henk
 19  mei Ad  Ad
 26  mei Carla Ellen
 2 juni Natalie Natalie
 9 juni Sabine en Fred Henk
 16 juni Carla Ellen
 23 juni Ad  Ad

Ben je verhinderd, ruil dan zelf... 
...en geef het ook door aan Natalie. 

Lees verder op pag.4 u
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Bericht van het bestuur 
In dit HGL een foto impressie van ons jubileumfeest. 
Deze feestelijke dag op 14-januari en het boek geschreven door Diana, zijn goed 
voor de PR van onze geloofsgemeenschap.

Najaar 2023 gaf  onze penningmeester Helma aan dat zij haar bestuursfunctie 
graag wilde overdragen. Haar leven in Frankrijk is op meer afstand van de 

Amsterdamse Duif  geraakt ondanks dat zij de verbinding voelt, zoals ze afgelo-
pen zondag tijdens de viering vertelde.

Blij zijn wij als bestuur dat Marian van der Meer het stokje wil overnemen. 
Marian is geen onbekende, zij heeft deze taak al eerder op zich genomen. Tijdens 
de VA van 17 maart hebben we Helma en Ineke, die deze taak samen deden 
bedankt en Marian hebben we verwelkomd.

Er waren vele Duiven aanwezig in deze Vergadering van Aangeslotenen. Ieders 
inbreng wordt zeer op prijs gesteld. Het idee om het inrichten en sluiten met 
elkaar te doen en niet neer te laten komen op een klein aantal mensen werd breed 
gedragen. De Facebooksite zal ook actiever op de kaart gezet worden. Natasja 
gaat hier samen met Diana aan werken. Met de sociale media bereiken we mis-
schien wel een breder publiek.

De jaarstukken zijn gepresenteerd en besproken, ze zijn na te lezen op onze 
website (www.deduif.net) onder jaarverslag 2023. De kascommissie heeft de 
boeken gecontroleerd en ons om een positief  oordeel gevraagd om de jaar-
rekening goed te keuren en decharge te verlenen voor 2023. Zo geschiedde.
Tijdens deze VA is Hans Gildemacher in het zonnetje gezet. Hans is altijd in de 
Duif  op de zondagen. Is hij er een keer niet, dan valt het ons op. Ook tijdens 
de liturgievergaderingen op Zoom praat hij altijd mee. Kortom een actieve Duif  
die niet op de voorgrond treedt. Hij kreeg een kaars voor zijn 80e verjaardag. 
Wij wensen hem een gezond jaar toe.

Wij zijn op weg naar Pasen. Het Seidermaal op Witte Donderdag - de wandeling 
op, en de viering samen met de Dominicusgemeente in de Dominicus op Goede 
Vrijdag - en op zondagmorgen 31 maart de Paasviering. De voorgangers maak-
ten een flyer voor de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Het beloven weer mooie 
inspirerende vieringen te worden.

● Ellen Tiggeler - de Jong

Colofon
Het Groene Licht is een uitgave van 
de Stichting De Duif. 
Verantwoordelijk voor de inhoud is 
de redactie, bestaande uit: Hans, Rui, 
Ellen en Angela. 
Indeling: Freek van der Marck. 
Eindredactie en -vormgeving: 
Fred Vos
HGL is onder andere een podium voor 
discussie. 
Ingezonden stukken zijn welkom, maar 
de redactie behoudt zich het recht voor 
van niet plaatsen en inkorten.

Adressen
●  Stichting De Duif
● Oecumenische Basisgemeente De Duif
● Stichting tot Beheer van De Duif
● Redactie Het Groene Licht 

Postadres: Utrechtsedwarsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: info@deduif.net
website: www.deduif.net

● Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD 
Amsterdam

 Telefoon:  06 45949624
  Bank: NL20 RABO 0173 6297 92

Hoe word ik aangeslotene?
 Wie zich met de 

Duifgeloofsgemeenschap verbonden 
voelt, kan zich melden bij het bestuur 
met het verzoek in het register van 
Aangeslotenen te worden opgenomen. 

Aangeslotenen kunnen onder meer 
participe-ren in de democratische 
besluitvorming. Van hen wordt actieve 
deelname  verwacht.

Jaardoel - maandcollecte
2024 - Stichting Opkikker /
              Keten van kracht
2023 - De Duif 50 jaar
2022 - Hart voor Tanzania
2020-2021 - Liliane Fonds
2019 - Hospice daklozen Centraal Azië
2018 - Stichting Paballong HIV/AIDS
2017 - Kinderen van de voedselbank 
2016 - Liefdevolle massage bij kanker 
2015 - The Dreamcatcher Foundation.
2014 - Hospice Kuria 
2013 - De Regenboog Groep
2012 - Voedselbank Amsterdam
2011 - Karos en Kambro, Z-Afrika
2010 - Stg. Adopteer een Vroedvrouw
2009 - Sundjata, Dakar, Senegal

Hans Gildemacher, stille en actieve Duif, 
in het zonnetje gezet vanwege zijn 80ste 
verjaardag.

Scheidend penningmeesters, Helma 
en Ineke, werden bedankt voor hun 
inspanningen.
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Dankwoord
Door Loes van den Berg 
in de viering op 3 maart 2024

Lieve mensen,

Op deze plek, in De Duif, waar Harris 
zo vaak en zo graag stond. Vanaf deze 
plek, achter de altaartafel, wil ik alle 
Duiven, ook online,  heel hartelijk be-
danken. Danken voor alles op die 27e 
januari toen wij het afscheid van Harris 
hier vierden in deze volle kerk. 

Ik dank jullie voor alles wat jullie 
hiervoor gedaan hebben, ik weet dat 
jullie vrijdagavond enorm veel werk 
hebben verzet, zaterdagochtend vroeg 
en tijdens de viering ook de techniek 
en daarna het opruimen in De Duif.
Mede dankzij het mooie afscheid en 
mede dankzij het lange gelukkige 
leven wat ik met Harris heb gehad, is 
er vrede gestart en gaat het wel goed 
met mij.

Ik ben nu blij even weer terug te zijn 
in De Duif. 

Dank jullie wel!

Jaardoel 2024 - Stichting Opkikker

Keten van Kracht
Stel, je krijgt te horen dat jijzelf -of je 
kind- ernstig ziek bent. Het zal je maar 
overkomen! Vanaf dat moment staat je 
wereld op z n kop. Langdurig ziek zijn 
heeft een enorme impact: het vraagt 
veel energie en doorzettingsvermogen. 
De vaak ingrijpende behandelingen, 
ziekenhuisopnames en onzekerheid 
over de toekomst hebben hun weer-
slag op het hele gezin. In zo n situatie 
kun je alle kracht gebruiken en is 
elk lichtpuntje -hoe klein ook- echt 
belangrijk. 

Precies dat is wat ze bij Stichting 
Opkikker doen: lichtpuntjes bieden, 
zodat gezinnen die voortdurend met 
ziek zijn  te maken hebben weer de 
kracht vinden om door te gaan. Onze 
geloofsgemeenschap De Duif draagt 
het jaardoel van 2024 graag aan dit 
initiatief op. Meer informatie vind je 
op www.opkikker.nl

Zondag 10 maart 2024
De Duif  als rustpunt voor wandelaars

‘  s-Morgens vroeg. fietsend naar De Duif  voor de repetitie van het koor, vooraf-
gaand aan de viering van 10 maart. De grote deuren stonden al open voor de 

bezoekers van de viering. Ook de vele wandelaars ervoeren de geopende deuren 
en de koorzang als een binnenkomertje. In het weekend 9 en 10 maart was de 
30e wandeltocht door oud-Amsterdam met vele historische gebouwen, waar-
onder tevens onze kerk De Duif, vandaar die vele wandelaars. 
Voor de collecte op deze 2e zondag van deze maand kreeg de viering een speciale 
invulling vanwege ons nieuw gekozen jaardoel: Stichting opkikker.

Er werd een video vertoond van privé-ervaringen van een jong kereltje en zijn 
ouders die iets ernstigs was overkomen. Stichting Opkikker biedt landelijk aan-
dacht voor onder andere ontspanning voor jonge kinderen, maar ook voor de 
broertjes/zusjes. Indrukwekkend die privé-opname. Het kereltje in die video was 
die zondag De Duif  aan het ontdekken; met zijn lieve opa in de buurt om op 
zijn schoot te kunnen zitten. Zijn grote zus had prachtige tekeningen gemaakt op 
kleine kaartjes die ze na de viering mocht verkopen, samen met haar oma. 

Terug naar huis fietsend met windje mee, dacht ik terug aan die speciale ont-
moetingen in De Duif. De viering van 10 maart met de video kun je altijd terug-
zien op onze Duifwebsite. En het gekochte plaatje met een opkikkertje kreeg een 
mooi plekje op onze kast thuis.

● Angela van der Marck

Een bedankje voor Hortense
Onze Hortense, wie kent haar niet? Ook een Duif  van het eerste uur!
Tientallen jaren actief  voor de Duif, bestuur, koffiehoek, liturgieboekjes maken, 
HGL artikelen redigeren, ze deed het allemaal.

Jarenlang woonde ze ‘om de hoek’ 
twee huizen af  van de Duif. Nu is ze 

verhuisd naar een warmer appartement 
in Amstelveen vlak bij Henk & Yvon. 
Maar nog steeds komt ze bij ons langs 
op de zondagen, gebracht en gehaald 
met een busje.

Zondag 3 maart bedankten we Hortense 
voor al haar support en loyaliteit voor de 
Duif. Ze kreeg de mooie bloesemtakken 
die tijdens de viering op het altaar 
stonden overhandigd. Hortense staat 
niet zo graag in het middelpunt van de 
belangstelling, maar dit keer kon ze er 
echt niet omheen.

Applaus, dank je wel Hortense en... tot 
de volgende viering!

● Namens de HGL redactie, 
 Angela, Ellen, Rui, Hans



�

Interviews met een aantal 
Duiven, waaronder nog onze 
Harris (die op zijn best nog van 
alles vertelde) gevolgd door een 
leuke sing along o.l.v. Henk met 
zowat alle bezoekers. Het klonk 
prachtig.

Hoogtepunt was de presenta-
tie en uitreiking van het eerste 
exemplaar van het boek de Duif  
50 jaar (’een huis voor en door 
bevlogen mensen’) aan Harris, 
die voor de verandering eens met 
zijn mond vol tanden stond. Wat 
fantastisch dat hij die dag nog bij 
ons was, samen met zijn Loes. 
Wie had kunnen denken dat dit 
de laatste keer zou zijn dat we 
hem zouden zien en horen.
Rond 14.00 ging iedereen zo 
langzamerhand op huis aan, het 
gastenboek getekend, een boek 
meegekregen, gesigneerd door 
Diana. Er werd gezwaaid, 
gezoend en “tot de volgende 
keer” geroepen.

Het feestcommissie team en 
uiteraard de trouwe Duiven van 
het eerste uur konden aan de slag 
om alles weer op te ruimen. Ach 
jee, dat was toch wel wat sneu, de 
ballonen kapot laten knallen, de 
Duifjes in de vuilnis, het blin-
kende ‘50 jaar’ in stukken snijden, 
helaas we konden niets bewaren. 
En alle lege Cava flessen (ze zijn 
allemaal leeggedronken) in de 
glasbak gegooid. Allemaal wat 
bloemen mee en rond 16.00 moe 
maar voldaan naar huis.
Thuis gekomen lagen we voor 
pampus, maar met een zeer 
voldaan gevoel. Een fantastisch 
feest en viering hebben we met 
zoveel vrijwilligers toch maar 
mooi zo even neergezet. De Duif  
op haar best!

Proost! 
En op naar ons 60 jarig jubileum.

● tekst Hans Ernens ● illustratie Hans 
Erdmann

u50 jaar De Duif Vervolg van pag.1 
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vlnr: Diana Vernooij, Harris Brautigam, Ellen Tiggeler-de Jong

De tafel met de uitgebreide lunch.

Het organiserend comité, 
vlnr: Angela van der Marck, 

Ellen Tiggeler-de Jong, 
Rui Suprihadi 

en Hans Ernens

Voorganger Diana 
Vernooij, auteur van 
het jubileumboek,  
tijdens de viering
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Het koor van De Duif tijdens de repetitie.

Interviews door Katja Kreukels met leden van De Duif. Foto links vlnr: Katja, Irina Ursu-Antonova, Helma Schenkeveld, Corry 
Keizer. Foto rechts: vlnr: Ton Visser, Harris Brautigam, Thom Moerkamp en moderator Katja Kreukels.

Groepsfoto met een deel van de aanwezigen, de organisatoren en sing-a-long uitvoerders.

Greep uit ontvangen wensen vanwege ons 50 jarige Jubileum *Blijf de mooie warme gemeenschap die jullie zijn!
* Vrede en geluk * Geluk * Warm samenzijn * Feestelijk samenzijn * Een mooie feestelijke dag * Veel heil en zegen, nog 
vele jaren * Dat De Duif nog maar lang blijdschap en zingeving mag blijven geven * Spiritualiteit in de stad * Veel geluk voor 
de volgende 50 jaar! * Keep on moving! * Fijn hier te zijn! * Keep on going strong * Dat we lang blijven bestaan * Dat er in 
de komende jaren nog vele champagnekurken mogen knallen * Ga zo door! * Lief zijn voor elkaar, nog vele jaren erbij!

Henk Kemper geeft een toelichting op de liedteksten.
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Vernooij weet heel goed hoe het 50 jaar geleden is begonnen. 
“De Duif  was een gewone katholieke parochie, die 
door het bisdom Haarlem om financiële redenen 

gesloten dreigde te worden. Na een aantal maanden 
soebatten omdat de parochieleden de kerk open wilden 
houden, werden de pastoor en de organist bedankt en 
de laatste eucharistieviering was op 6 februari 1974. 
In de nacht van 13 op 14 januari 1974 werd de kerk gekraakt 
door parochieleden, gesteund door bestuur en koor. Dit 
was van te voren al aangekondigd, de kerk zat goed op slot 
en het kostte daarom grote moeite. De volgende dag was 
er een eucharistieviering met een bevriend priester en de 
kerk zat vol met gelovigen. In eerste instantie was er de 
hoop dat men terug kon keren in de schoot van de rooms-
katholiek kerk. Na enige tijd en na onderlinge strijd ging 
de gemeente De Duif  zelfstandig verder en ontwikkelde 
zich tot een kerk met gekozen voorgangers, mannen en 
vrouwen, protestant, katholiek of  agnost.”  
 
Belangrijke ontwikkelingen
Ook al was De Duif  niet uit onvrede met te weinig politiek in de kerk 
ontstaan, heel snel al werd De Duif  een uitwijkplaats voor kerkasiel, 
toen het bisdom liever niet had dat de Mozes en Aäronkerk hiermee 
zou doorgaan. 
“125 Marokkanen hebben wekenlang gehuisd in de kerk, 
verschillende hongerstakers en groepen tegen 
dictators in eigen land, en 20 jaar later waren we 
onderdeel van de kerkasiel-estafette voor Iraniërs. 
De Duif  was een van de eerste kerken die in de 
jaren ‘80 huwelijken van homo’s en lesbo’s - zoals 
ze toen nog heetten - inzegenden. Soms kwamen 
er mensen uit andere landen naar De Duif  met 
het verzoek om een huwelijksceremonie. Daar 
moesten we terughoudend mee omgaan, omdat 
we allemaal ook maar vrijwilligers waren met 
intensieve banen naast ons voorgangerschap. 
Na de geslaagde verkoop van de kerk aan 
Stadsherstel, eind vorige eeuw, was de zorg voor het beheer 
van de kerk van ons afgenomen en konden we sterker voor 
de inhoud gaan. Nieuwe experimenten werden ondernomen 
met kunst en stilte en muziek en werden er vieringen met 
interreligieuze inhoud gehouden: moslims, boeddhisten, 
joden gingen mee voor.” 
 
Jos Brink 
Als ik aan De Duif  denk, denk ik aan Jos Brink. Was hij 
belangrijk voor De Duif ? 
“Jos Brink woonde om de hoek bij De Duif  en stond 
sympathiek tegenover de kraakactie. Zo kwam hij bij De 
Duif. Hij is 23 jaar lang een van de gekozen voorgangers 

geweest in De Duif. Hij was een fenomeen, ook binnen 
De Duif. Zijn levensstijl en boodschap normaliseerden het 
homozijn in de kerk. Als hij voorging kwam er een grotere 
groep in de kerk: homo’s en lesbo’s en ook een publiek van 
oudere kerkverlaters. Ik herinner me dat hij gewend was 
om uitgebreid zijn verhaal te doen bij vergaderingen en 
voorbereidingen. Het vergde wat voorzitterskunst om ook 
anderen aan het woord te laten en hem vragen te stellen. 
Hij was het niet gewend maar kon dat goed hebben.” 
 
Gemeenschap 
Hoe is Vernooij 35 jaar geleden bij de Duif  terechtgekomen? 
“Ik was op mijn 25ste door het ziekbed en overlijden van 
mijn moeder wakker geschud. Ik zag wat een kerk kon 
betekenen en ervoer de rijkdom ervan. Ik was als puber 
uit de kerk weggelopen maar zag eindelijk waar het in 
wezen om ging. Ik ging toen op zoek naar een kerk die 
bij mij paste. Eerst was ik betrokken bij een andere kerk, 
maar het ambitieuze op liturgisch gebied ten koste van de 
betrokkenheid van de gemeente stond me tegen. Ik zocht 
een gemeenschap, geen nieuwe hiërarchie en dogma’s. Ton 
Wiemers die als (ex)priester een enorme stimulans was voor 
De Duif, vertelde me dat De Duif  een kerk was van mensen 
die samen de viering bouwden en de kerk onderhielden. Dat 
sprak me aan. Ik ben binnengekomen bij De Duif  en er 

nooit meer weggegaan.”  
 
Hoogtepunten
Wat was voor Vernooij persoonlijk een hoogtepunt in 
33 jaar voorgangerschap? 
“Ik ben gekomen in een periode dat de 
formule van De Duif  zo min of  meer wel 
was uitgevonden: jaarlijkse verkiezingen 
van voorgangers uit eigen kerk, wekelijkse 
voorbereidingen met alle kerkleden die daar bij 
willen zijn en een altijd weer fantastisch zingend 
koor met geweldige dirigent en fantastische 

pianist. Al snel werd ik gespot als mogelijke voorganger en 
draaide ik mee. Ik vond er de bedding én de vrijheid om als 
gekozen voorganger mijn christen zijn en tegelijk boeddhist 
zijn vorm te geven. In al mijn vieringen is dat terug te vinden, 
maar in De Duif  kon ik het ook expliciet vormgeven. Ik 
vond het geweldig om breder te kijken en organiseerde 
vieringen met onder meer Afrikaanse christelijke vrouwen, 
met moslima’s, met een boeddhistisch maatje die meditatieve 
Koreaanse zang bracht. Ik werkte interreligieus samen met 
spirituele mensen die niets van een kerk willen weten in 
stiltewandelingen. Ook de vieringen van Jan Andreae, die 
zijn brede interreligieuze en maatschappelijk betrokken 
netwerk meebracht, stimuleerde me om dit nog wat grootser 

50 jaar De Duif
Op 14 januari 2024 bestond Oecumenische basisgemeente De Duif  in Amsterdam 50 jaar. 

Dit jubileum werd die dag gevierd tijdens een viering én een feest. 
Diana Vernooij is ruim 30 jaar voorganger in de Duif  en schreef  een boek over ‘50 jaar De Duif ’. 

Wat waren belangrijke en mooie momenten in al die jaren en heeft De Duif  toekomst? 

Tekst:  Greco  Idema,  Volzin  januari 2024

‘Ik ben 
binnengekomen 

bij De Duif en 
er nooit meer 
weggegaan’

Diana Vernooij



ADAM

Protestantse Kerk Amsterdam 
presenteert een nieuw magazine voor 
inspiratie, verbinding en verwondering 
in de stad.

Op 7 maart 2024 overhandigde 
Hendrik-Jan Overmeer, voorzitter 
Algemene Kerkenraad, het eerste 
nummer van het nieuwe magazine 
ADAM o�icieel aan Cynthia Cudogham. 
Cynthia, bekend van het programma 
‘Een huis vol’, siert de cover van ADAM 
en is een van de geïnterviewden in 
de eerste uitgave. Het tijdschrift is de 
opvolger van het maandblad Kerk in 
Mokum waar de Protestantse Kerk Am-
sterdam na 14 jaar afscheid van nam.
ADAM, genoemd naar de eerste mens 
en de stad Amsterdam, heeft als doel 
alle Amsterdammers, ongeacht hun 
geloofsovertuiging te inspireren, te ver-
wonderen en kennis te laten maken met 
de diepgang en rijkdom die de Protes-
tantse Kerk Amsterdam te bieden heeft. 
Daarnaast wil het magazine Amsterdam-
mers met elkaar verbinden, door met 
open en nieuwsgierige blik te kijken 
naar hoe Amsterdammers zingeving en 
zielsgeluk vinden. 
Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar.
De Protestantse Kerk Amsterdam 
riep het magazine in het leven om-
dat ze een groeiende behoefte aan 
zingeving bemerkt onder Amster-
dammers. Mensen die zich minder 
thuis lijken te voelen bij de klassieke 
geloofstradities, of van buiten de stad 
komen, en nog geen plek hebben 
gevonden waar ze zich verbonden 
voelen. Tegelijk is er binnen de Protes-
tantse Kerk veel vernieuwing gaande, 
en worden nieuwe vormen in en vanuit 
de ruim 20 al bestaande kerkplekken 
gecreëerd die stad breed zichtbaarder 
mogen worden. Deze informatie 
verbindt ADAM met elkaar, waarmee 
het zingeving en gemeenschapszin 
hoopt te vergroten.
ADAM  is gratis verkrijgbaar op 
verschillende kerkplekken van de 
Protestantse Kerk Amsterdam en in 
de Stopera. Voor aanvragen om ADAM 
op uw locatie neer te leggen, neem 
contact op via 
communicatie@protestants
amsterdam.nl.  Het magazine is ook 
digitaal beschikbaar op www.protestants
amsterdam.nl/adam

op te zetten dan mijn natuurlijke neiging is. Privé was een 
hoogtepunt voor mij het kerkasiel voor Iraniërs, omdat ik 
in een van hen mijn levenspartner vond. Hij kreeg na 3 jaar 
zijn verblijfsvergunning en we zijn een kleine 20 jaar samen 
geweest.” 
 
Toekomst
Heeft De Duif  toekomst? 
“Het hele concept kerkviering op zondag-
ochtend is nogal aan slijtage onderhevig. 
De oudere garde sterft uit, jongere mensen 
engageren zich in veel losser verband omdat 
er zoveel meer aanbod is buiten de kerk aan 
spiritualiteit. Wij zijn kerk zolang we voor onszelf  
het de moeite waard vinden door te gaan en we 
het geld bijeen kunnen brengen voor de huur. 
Daar zit geen aantal leden aan vast. Doordat we 
de vieringen op zoom zijn blijven uitzenden na 
de coronaperiode, is er naast een kleine groep in de kerk ook 
een groep mensen die van huis uit de viering volgt en soms 
interactief  een voorbede inbrengt. Maar ik verwacht dat we de 
komende jaren onszelf  opnieuw moeten uitvinden of  op tijd 
moeten stoppen, net als de rest van de kerken in Nederland.” 
 
Boek
Vernooij heeft een boek gemaakt over 50 jaar Duif. 
“Het was geweldig de herinneringen van de mensen te 
horen en al die oude archiefstukken door te lezen, de 
inspiratie te zien, de felheid van sommige overwegingen. 
Ik kwam ook de ruzies tegen, het gedoe als vrijwilligers 
bij elkaar. Ik heb daar een klein deel van in het boek 
weergegeven, vooral waar het belangrijke scharnierpunten 
waren die de ontwikkeling stuwden. Ik wilde vooral de sfeer 
laten proeven in die verschillende perioden: de tijd van de 
kraak, de tijd waarin de zelfstandige vorm werd gezocht, de 
verschillende kerkasielen, het belang voor het normaliseren 
van inzegenen van homorelaties, het dopen van kinderen 
van lesbische stellen, het zoeken naar een identiteit én de 
interreligieuze verbindingen.”  
 
Een huis van en voor bevlogen mensen, 
50 jaar Oecumenische Basisgemeente De Duif
https://deduif.net/archief/50-jaar-duif/
door Diana Vernooij, is in kleine oplage gemaakt. 
Kosten zijn € 19,50 excl. verzendkosten. 
Bestellen kan via info@deduif.net.

Correcties - De laatste eucharistieviering was op 7 januari 1974, niet op 6 januari 
zoals in een eerdere versie van dit artikel vermeld en de kerk werd aangekocht door 
Stadsherstel, niet door het AMF. Dit is in deze versie aangepast.

‘De Duif was 
een van de 

eerste kerken die 
huwelijken van 

homo’s en lesbo’s 
inzegenden’

Diana Vernooij
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