8 juni 2025
Viering van Schrift en Tafel
in De Duif en via Zoom

Foto: Noud-Lodewijk van Poppel — Zonlicht op de waddenzee

Licht zal op het water
stromen

De moed om de innerlijke stem
van je hart te volgen

Voorganger: Noud-Lodewijk van Poppel

Lector: Alphons Bartholomee

Piano: Irina Ursu-Antonova of
Stephanus Harsono

Het Koor van de Duif




Openingsgebed:

Onnoembare, wij bidden om de kracht van uw Geestin ons hart.
Wij keren terug bij onszelf

en alles wat ons ter harte gaatin deze wereld.

Wij worden stil, om ons hart te openen

voor schepping en creativiteit,

voor de stralen van licht en de klank van liefde.

Schud ons los uit de verkramping van strijd en onrust.
Maak onze adem weer tot levensadem

en tot bron van moed en zeker weten.

Geef ons de levende woorden van uw schrift ter herkenning
en om opnieuw ontmoeting aan te gaan.

Amen.

Openingslied: Lied aan het licht H.Oosterhius/A.Oomen

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan,
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen

en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.



Alles zal zwichten en verwaaien

wat op hetlicht nietis geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien

en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Welkom en inleiding
Ontsteken van de kaarsen.

Stilte

Lied: Dit ene weten wij H.Roland Holst / Tom Léwenthal

Dit ene weten wij

en aan diteen houden wijons vastin de duistere uren.
Eris een woord dat eeuwiglijk zal duren

en wie 't verstaat, die is niet meer alleen

Eerste lezing: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes 14,15-20.25-27.  Uit: Bijbel in Gewone taal

De Vader zal de heilige Geest sturen

Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. En ik zal de
Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven: de heilige
Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem zullen jullie de
waarheid kennen.

De mensen van deze wereld horen niet bij mij. Zij kunnen de
heilige Geest niet krijgen. Want ze zien hem nieten ze kennen hem
niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven en in
jullie zijn.

Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug om jullie die nieuwe
helper te geven. Over een korte tijd zullen de mensen van deze
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wereld mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij terugzien, want ik
zal leven. En ook jullie zullen leven. Dan zullen jullie begrijpen dat
de Vader in mij aanwezigis. En datik in jullie aanwezig ben en
jullie in mij.

De leerlingen moeten moed houden

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik vertel jullie al deze dingen nu ik
nog bij jullie ben. Later zullen jullie het helemaal begrijpen. Dat
zal gebeuren als de heilige Geest komt. De Vader zal hem als helper
naar jullie toe sturen. Dat doet hij voor mij. De heilige Geest zal
jullie herinneren aan alles wat ik tegen jullie gezegd heb. En hij zal
ervoor zorgen dat jullie het begrijpen.

Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven,
duurt maar kort. Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie. Wees niet
bang, verlies de moed niet.

Lied: Kom in mij H. Oosterhuis / Lossius

Kom in mij, win, ontwapen mij.
Zie mij, doe mij aan.

Weersta mij, wacht mij, delf in mij.
Ontdooi mijn naam,

Ontraadsel mijn bestaan.

Kom in mij, maak geluid in mij,
dood is diep in mij,

versteend mijn stem — ontsta in mij,
doe pijn, doorgloei mij,

leef mij, lichtin mij.

Kom uit mij, scheur mij, kind van mij,
mens in mij, ontwaak.

Ontvang mij, overschaduw mij.

En ga met mij

waar niemand met mij gaat.



Tweede lezing uit de Galaten 5,16-26 Uit: Bijbel in Gewone taal

Luister naar de heilige Geest

Laat je leiden door de heilige Geest. Geef niet toe aan je eigen
slechte verlangens. Wantin je hart vechten die slechte verlangens
en de heilige Geest met elkaar. De Geest wil niet dat je luistert naar
je verlangens. En je verlangens willen niet dat je luistert naar de
Ceest. Je kunt dus niet zomaar doen wat je wilt.

Maar als je luistert naar de Geest, dan leef je zoals God het wil. Dan
heb je de wet dus niet nodig.

Luister niet naar slechte verlangens

Veel mensen laten zich leiden door hun slechte verlangens.
Daardoor doen ze slechte dingen. Dat weten we allemaal.

Ze gedragen zich slecht en hebben verboden seks. Ze vereren
afgoden en gebruiken toverspreuken. Ze zijn jaloers op elkaar en
denken alleen maar aan zichzelf. Ze vormen eigen groepen en
zoeken ruzie. Ze worden snel kwaad en behandelen elkaar als
vijanden. Ze drinken te veel, en op feesten laten ze zich helemaal
gaan. En ze doen nog veel meer slechte dingen.

Ik heb hetjullie al eerder gezegd: Wie zulke dingen doet, zal nietin
Gods nieuwe wereld komen.

Leef zoals de heilige Geest het wil

Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel
anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze
hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze
zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies
wat de wet eigenlijk wil. Als je bij Jezus Christus hoort, laat je je dus
niet leiden door slechte verlangens.

Wij hebben ons nieuwe leven aan de heilige Geest te danken. Laten
we dus niet opscheppen over onszelf. Of elkaar jaloers maken door
te zeggen hoe goed we zijn. Maar laten we leven zoals de Geest het
wil.



Lied: Zeven maal H.Oosterhuis / A. Oomen

Zevenmaal opnieuw geboren
klein gekregen uitgeworpen,
wordt een mens om mens te worden.

Zeventig maal zeven bomen
zullen bloeien waar wij wonen
licht zal op het water stromen.

Derde lezing: Handelingen der apostelen 2,1-13.

De gelovigen krijgen de heilige Geest

Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij
elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd
geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in
huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat
vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam
neer. Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor
begonnen ze te spreken in vreemde talen. De gelovigen spreken
vreemde talen.

Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van
de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen
het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze
begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken
in zijn eigen taal.

ledereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar praten,
komen allemaal uit Galilea. Hoe kan het dan dat we ze allemaal
horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal ergens
anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het
oosten. Anderen komen uitlanden in het noorden, het zuiden of
het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer
anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabié.
Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen
die uitandere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen



we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de
geweldige dingen die God doet.

De mensen snapten er helemaal niets van, en ze wisten niet wat ze
ervan moesten denken. Ze vroegen aan elkaar: ‘Wat betekent dit
toch allemaal? Maar anderen lachten om de gelovigen en zeiden:
‘Die mensen zijn gewoon dronken?’

Overweging
Muzikaal intermezzo

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Eeuwige.

Ik geloof dat ik op Hem mag lijken.

Ik geloof in Jezus,

die voor ons geboren, gestorven en verrezen is.

Ik geloof in de bemoedigende kracht van Zijn voorbeeld.
Ik geloof in Zijn altijd aanwezige goedheid voor mij.
Hij houdt mij staande met de handen van anderen,
die mij troosten, steunen en bijstaan.

Ik geloof dat ik Zijn verhaal altijd door kan vertellen.
Ik geloof dat er ook altijd mensen zullen zijn,

die naar datverhaal willen luisteren.

Ik geloof ook, dat de kracht van dit verhaal mensen
bij elkaar brengt en leertinzien wat echte vrijheid is.
Ik geloof dat Jezus' leven zinvol is geweest,

dat zijn voorbeeld zal inspireren in dit

en het toekomstige leven dat is toegezegd.

Ik geloof in de gemeenschap

die dit geloof waar probeert te maken.

Samen met Hem en met allen van goede wil
geloofik in de waarde van mijn leven.

Amen.



Uitreiken vredesduif

Het hart van de viering — delen met elkaar

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt
onze gemeenschap kosten. In de Duif dragen veel mensen
bij door middel van een periodieke of jaarlijkse
bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een
bijdrage in de collecteschaal doen. Ook kun je een bijdrage
doen door de QR-code te scannen met je mobiel. Een
standaardbedrag van tien euro is ingevuld; dat kun je naar
eigen inzicht veranderen. Hartelijk dank voor je gift.

Jaarlijks kiest de Duifgemeenschap een jaardoel om
maandelijks voor te collecteren. In 2025 is dat ten
gunste van de stichting "Heart for Children.” Zij biedt
scholing en onderdak aan weeskinderen in Tororo in
Oeganda. Deze kinderen komen uit
achterstandssituaties. Het doel is om hen in staat te
stellen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Zie
ook de achterpagina van dit liturgieboekje.

Lied: Eerste en laatste / wat ik gewild heb

Wat ik gewild heb,
wat ik gedaan heb,
wat mij gedaan werd,
wat ik misdaan heb,
wat ongezegd bleef,
wat onverzoend bleef,
wat niet gekend werd,
wat ongebruikt bleef,
al het beschamende
neem hetvan mij.



En dat ik dit was

en geen ander,

dit overschot van stof van de aarde:
dit was mijn liefde.

Hier ben ik.

De intenties uit het groene boek en uit de gemeenschap

Lied: Tafelgebed/Tegen de laatste oorlog

Mocht het waar zijn wat gegrift staat:
dateriemand is die hoort.

Moge Gij het zijn die hoort, weet,
ziet, afdaalt, om te bevrijden.

Die ons losmaakt uit de strikken
van de nacht, de hand der heersers.
Die ons uitdrijft, zee, woestijn in,
naar een oord van licht en water.

Mocht het waar zijn dat uw liefde
tot op heden nogvan krachtis -
dat Gijons nog in de dood kent,
ook nog daar, als dat zou kunnen.

Wees als toen een God-bevrijder:
laat een nieuwe laatste oorlog,
die gifbeker, ons voorbijgaan.
Zend uw engel, uw messias,

die hem uit de handen van de
heersers slaat, de afgrond in -
die ons wenkt uit onze kelders
en ons toeroept: Vrede nu.

Nodiging / Breken en delen van brood en wijn

H.Oosterhuis /A.Oomen



Gebed bij het thema

Onze vader

Onze Vader,

alom aanwezigin het universum.

Uw naam zij geprezen.

Moge het Goddelijk bewustzijn in ons allen neerdalen.
Zodat uw Wil en de onze gelijk zijn.

Moge inzicht ervoor zorgen, dat we leren delen.
Want er is voldoende voor iedereen.

Moge iedere stap er een van vergeving zijn.

Moge het ego plaats maken voor dat Goddelijke bewustzijn.
Zodat er eindelijk vrede zal komen.

Vrede in ons hele wezen.

Dat vragen wij U in de naam van Jezus Christus.

Amen.

Afsluiting, mededelingen en dankzegging

Slotlied: Deze wereld omgekeerd H.Oosterhuis/B.Huijbers

De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,

de ijdelheden op hun pauwentroon,

de luchtkastelen van de sterken:

al wat hoog staat aangeschreven

zal Gods woord niet overleven;

hij wiens krachtin onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
datlachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen.
De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
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die geen vader was zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Wie denken durft dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:

die zal kreunen onder zorgen,

die zal vechten in 't verborgen,

die zal waken tot de morgen dauwt.

Hij zal zijn ogen niet geloven.

Lied: Zegenbede

De Levende zegene en behoede u.

De Levende doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.

De Levende verheffe zijn aangezicht over u

en geve u vrede

Zegen ons en behoedt ons,
doe lichten over ons Uw aangezicht
en wees ons genadig

Zegen ons en behoedt ons,
doe lichten over ons Uw aangezicht
en geef ons vrede.

1974-2024

Na de viering ben je welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te aa
drinken en voor een goed gesprek! 50

Voor de Zoomers is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

De overweging van deze viering is na te lezen op onze website:
www.deduif.net
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Orde van Dienst (Wijzigingen voorbehouden) Aanvang 10.30 uur

Zondag voorganger Waar/hoe

15 juni Henk Kemper In de Duif en via Zoom
22 juni Hans Ernens In de Duif en via Zoom
29 juni Diana Vernooij In de Duif en via Zoom
6 juli Jan Meijer In de Duif en via Zoom

Voor de laatste actuele informatie, zie www.deduif.net/agenda

Het Duifkoor zingt wekelijks in de viering, o.l.v. de dirigent Henk Kemper, op afwisselende zondagen
begeleid door onze pianisten Irina Ursu-Antonova en Stephanus Harsono.

Het koor verwelkomt altijd graag nieuwe leden! Lijkt het je leuk om mee te zingen, neem dan
contact op met de dirigent via het algemene e-mailadres, of via een van de koorleden.

Het koor repeteert wekelijks in het muziekgebouw Platform-C in Amstelveen.

Het Groene Boek waarin u persoonlijke intenties kunt schrijven ligt bij de entree van de kerk. De
intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Elke zondag houden wij een collecte bestemd voor de kosten die we als gemeenschap

moeten maken om wekelijkse vieringen te kunnen houden.

Elke 2de zondag van de maand is er een 2e collecte, bestemd voor het door de gemeenschap
gekozen jaardoel: in 2025 is dat ten gunste van de stichting "Heart for Children." Zij biedt scholing
en onderdak aan weeskinderen in Tororo in Oeganda. Deze kinderen komen uit
achterstandssituaties. Het doel is om hen in staat te stellen in hun eigen levensonderhoud te
voorzien. De stichting draait volledig op vrijwilligers. Alle ingezamelde gelden komen volledig
t.g.v. deze stichting. Voor meer info: www.heartschildren.org

Het Solidariteitsfonds is er als jijzelf of een jou bekende ‘Duif’ hulp nodig heeft.
Voor vragen hierover kun je bij één van de bestuursleden terecht of meldt je vraag per mail via
onderstaand adres.

Periodiek wordt ons blad “Het Groene Licht” verspreid. Heb je zin om ook eens een stukje te
schrijven, kopij kunt u aanleveren bij Angela van der Marck. Of per mail op het algemene
e-mailadres (zie hieronder).

ledere eerste en derde maandagavond van de maand is er van 20:00 tot 21:00 uur een
openbare Liturgievergadering, deze vindt plaats via Zoom. Hierin worden de vieringen
voorbereid voor de komende twee vieringen.

De Zoomcode voor die vergadering is: https://uso2web.zoom.us/j/86209078507
Informatie bij de codrdinator liturgie: Natalie Hakhoff, zij is bereikbaar via het algemene
e-mailadres.

Oecumenische Basisgemeente “De Duif”, Utrechtsedwarsstraat 71017 WB Amsterdam.
IBAN: Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92.

De Duif op Internet: Neem gerust een kijkje op de website www.deduif.net daar vind je de
meest recente informatie. E-mail: info@deduif.net
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