
Zomerserie De Duif 2025   
Over een andere boeg 
 

Deze zomer is de kerk van De Duif 

gesloten en gooien we het over een 

andere boeg. We gaan op bezoek bij 

andere kerken en plekken van 

bezinning. Misschien om te zien of het 

gras bij de buren groener is, misschien 

om onszelf weer te bevestigen in wie 

wij als Duifgemeenschap zijn. We 

praten na en vertellen elkaar over wat 

deze ervaring ons gebracht heeft.   

 

 

13 juli, Natasja Bakker  Wandeltocht naar Doopsgezinde gemeente  

We  lopen in een stiltewandeling met ruimte voor gebed naar de Singel 452 te 

Amsterdam.  Daar drinken we koffie en sluiten we om 12.15 aan bij een meditatieve 

viering van muziek, gebed en Schrift van een half uur.  

Na die dienst is er een potlucklunch in de kerk.  Breng dus iets lekkers om te delen 

mee. Zo kunnen we door samen te vieren en te eten verbinding maken en 

geïnspireerd worden door andere gelovigen in onze stad.  

Verzamelen: 10.30 uur voor De Duif. 

 

20 juli, Bert van der Meer  De boot in! 

Vissen op het meer van Galilea en de doop in de Jordaan – we gaan erover lezen.  

In een open sloep varen we een uurtje door Amsterdam langs bekende plekken, die 

er vanaf het water net weer iets anders uitzien. 

Aanwezig: 10:15 uur bij de opstapplek aan het Amstelveld, afvaart 10:30 uur.  Opgave 

met telefoonnummer bij: bertvandermeer70@gmail.com.   

 

27 juli Noud Lodewijk van Poppel  Op bezoek bij de Willem de Zwijgerkerk. 

Olympiaweg 14, Amsterdam. Met een nieuwsgierige en open houding nemen we 

deel aan de viering. Na afloop drinken we koffie samen en praten we na over wat we 

aan deze viering beleefd hebben. Verzamelen voor de Willem de Zwijgerkerk: tussen 

9:30 en 9:45 uur. Aanvang viering om 10:00 uur. 

 

3 augustus, Maranca Schenkeveld  Mobiel in hart en geest, viering op zoom. 

Als we ons fysiek niet (meer) kunnen verplaatsen, kunnen we dat altijd nog wel in 

ons hoofd en in ons hart: we kunnen mooie plaatsen bezoeken, nieuwe mensen 

ontmoeten en openstaan voor nieuwe zomerse ervaringen. Via zoom treffen we 

elkaar om 10.30 uur om dit vorm te geven. Zoomlink: 

https://us02web.zoom.us/j/86488212052   

 

10 augustus, Diana Vernooij  Met ons hart bij het klimaat en de vrede in de wereld.  

We verzamelen bij brasserie Nel (tegenover De Duif) om 10 uur, drinken koffie tot 11 

uur en lopen door de stad naar het Beursplein. Daar is om 12 uur een Stille Rebellie, 

zoals iedere 2e zondag van de maand, een half uur in stilte zitten voor het klimaat. 

Als je daar niet aan wilt deelnemen, nemen we afscheid. De anderen: neem een 

kussentje of stoeltje mee. 

 

17 augustus, Catrinus Mak  Viering in De Oranjekerk, 

een LHBTI positieve protestantse kerk in de Pijp, Hoek Van der Helststraat / Van 

Ostadestraat. Aanvang viering 10.00 uur. We gaan samen, graag een mailtje naar 

Catrinus als je meegaat naar de viering: klophart@telfort.nl.  

 

24 augustus, Jan Meijer  Ontmoeting in het Vondelpark, bij het bankje van Liesbeth 

met het gedenkplaatje: ”Om elkaar te blijven ontmoeten”. Dat is een mooie 

samenvatting van de afgelopen weken en voor de toekomst een mooi credo: “Ik 

geloof!” – vlakbij de muziektent / Blauwe Theehuis – met koffie na.  

 

31 augustus, Catrinus Mak  Start nieuwe seizoen in De Duif 

De vakantie is voor de meeste mensen voorbij. Uitgerust en opgeladen beginnen we 

weer aan een nieuw jaar van inspiratie, vieringen en ontmoetingen. 

 

 

Vanaf 31 augustus vinden de vieringen plaats in De Duif, Prinsengracht 754,  

1017 LD in Amsterdam. De vieringen zijn (behoudens schoolvakanties) ook te volgen 

via Zoom mbv de volgende link: 

https://us02web.zoom.us/j/86488212052 .  

Aanvang vieringen 10.30 uur. 

Alle informatie en het rooster van de vieringen is te 

vinden op www.deduif.net 
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